
INDIË ONTWAAKT

Zo ook in Indië, met dien verstande dat de beduchtheid voor de
stabiliteit van de samenleving dáár een andere inhoud had. Ze was er ook
van veel ouder datum en ze was diffuser. Al in de negentiende eeuwen
ook in de eerste decennia van de twintigste bekroop menige Nederlander
in Indië af en toe de angst wat hem en de zijnen van de zijde der
inheemsen te wachten kon staan.Was het koloniaal regime niet wezenlijk
kwetsbaar? Mocht men er van uitgaan dat de dominerende rol van een
eigenlijk miniem-kleine blanke minderheid steeds passief zou worden
aanvaard door die overweldigende meerderheid van inheemsen? Boedi
Oetomo en de kleine Indische Partij wekten geen bezorgdheid in brede
kringen - de Sarekat Islam deed dat wèl. De angst voor algemene geweld-
dadigheden was in de lente van '12 op Java zo wijdverbreid dat de
wapenhandelaren uitverkocht raakten en in augustus deed er zich een
paniek voor toen het gerucht de ronde deed dat het in de nacht van de
24ste op de 25ste tot massamoorden en massale roofpartijen zou komen.
Vermoedelijk werd dan verondersteld dat die georganiseerd zouden zijn
op de wijze die zeven jaar later, in '19, werd aangegeven in de verhoren,
afgenomen aan inheemsen die van de Sarekat Islam B deel uitmaakten:
inheemsen zouden zich op een vastgestelde dag als handelaren, koelies
ofhuisbedienden in de woningen van Nederlandse autoriteiten bevinden
om dezen allen op een vastgesteld uur van het leven te beroven. Hoe?
Dat was in het midden gelaten. Misschien werd ook wel aan vergiftiging
gedacht. Van angst voor vergiftiging (zij had in Lebak al een rol gespeeld
bij de bestuursambtenaar Douwes Dekker) was in de van magie en
bezweringspraktijken doortrokken, steeds toch enigermate geheimzin-
nige tropische wereld bij Europeanen vooral in eenzame streken af en
toe sprake.

Wie voor die angst gevoelig was of, algemeen gesproken: wie het
koloniaal regime als een kwetsbaar geheel zag, eiste een sterk gezag en
wenste dat het gouvernement met kracht zou ingrijpen tegen elke in-
heemse beweging die zich tot een gevaar voor dat gezag zou kunnen
ontwikkelen. Idenburg kwam, zoals bleek, onder sterke druk te.staan toen
hij naliet de Sarekat Islam onmiddellijk te verbieden. Die druk ging
overigens slechts van een deel van de in Indië aanwezige Nederlanders
uit - anderen waren in die tijd oprechte aanhangers van de ethische
politiek. Daarop wijst al het grote succes dat bij de eerste verkiezingen
voor de Volksraad behaald werd door de Nederlands-Indische Vrijzin-
nigen-Bond die als typische associatie-partij vijf inheemsen in de Volks-
raad bracht, onder wie twee die lid waren van Boedi Oetomo en één die
lid was van de Sarekat Islam.


