
Verdere opbouw van het Indisch staatsbestel

Idenburg die als gouverneur-generaal had trachten te bereiken dat de
Volksraad mede-wetgevende bevoegdheid zou krijgen en dus een dui-
delijk accent wilde laten vallen op een heel Indië bestrijkend orgaan, was,
zoals wij eerder schreven, na zijn terugkeer in Nederland sterk onder de
invloed gekomen van de coming man van de Anti-Revolutionaire Partij,
H. Colijn. Bij de persoon en de levensloop van deze in de jaren '20 en
'30 bij uitstek invloedrijke staatsman (minister-president in '25-'26 en in
'33-'39) stonden wij al stil in het eerste deel van ons werk, nl. in de
aanhef van hoofdstuk 8; het heeft zin, hier enkele gegevens te herhalen
en er enkele nieuwe aan toe te voegen.

Colijn was achtjaar jonger dan Idenburg en was, gelijk deze, als officier
naar Indië vertrokken. Idenburg, officier van de genie, nam er persoonlijk
niet aan gevechten deel, Colijn wèl: hij verwierf in 1894, toen het Knil
op Lombok ingreep, de Militaire Willemsorde en was van 1895 af actief
in Atjeh. In 1901 werd hij adjudant van generaal van Heutsz en drie jaar
later, toen deze tot gouverneur-generaal werd benoemd, een van diens
naaste medewerkers, speciaal belast met het uitbrengen van adviezen
inzake het bestuur van wat toen nog 'de Buitenbezittingen' heette: alle
eilanden buiten Java. Hij reisde daar veel rond en die reizen versterkten
zijn overtuiging dat de Indische archipel louter en alleen door het
Nederlands gezag werd bijeengehouden. Hij kon trouwens onder de
inheemsen met wie hij in aanraking kwam, niet de kwaliteiten ontdekken
die hij voor het besturen van grotere staatkundige eenheden noodzakelijk
achtte - leden van niet-blanke rassen waren, meende hij, daarvoor van
nature niet geschikt. In '16, kort voordat de Amerikanen in beginsel aan
de Philippijnen de onafhankelijkheid toezegden, verklaarde hij aan de

- New York Times, 'dat het bruine ras de vereiste karaktereigenschappen
mist om zijn leden als op zichzelf staande regeringspersonen te laten
optreden'! - optreden onder strikt toezicht van blanken achtte hij uiter-
aard wèl mogelijk. Hij was dus een tegenstander van de ethische politiek
voorzover deze zich een in de eerste plaats door inheemsen bestuurd
Indië als einddoel had gesteld.

In 1909, veertigjaar oud, keerde hij uit Indië terug waar hij, met slechts
één korte onderbreking, meer dan zestien jaar werkzaam was geweest.
Kuyper droeg er zorg voor dat hij in de Tweede Kamer kwam. In '11
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