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werd hij minister van oorlog in het kabinet-Heemskerk dat evenwel na
twee jaar ten val kwam. Wat nu? Zijn Indisch pensioen en zijn minis-
terspensioen brachten slechts de helft op van het bedrag dat hij, gewend
nu om op ruime voet te leven, nodig meende te hebben - hij nam een
uitnodiging aan om directeur te worden van de Bataafse Petroleum
Maatschappij, het o.m. in Indië werkzaam deel van het concern van de
Koninklijke/Shell. Acht jaar lang bleef hij die functie vervullen; vooral
de tantièmes die hij als directeur ontving, stelden hem in staat, een groot
vermogen op te bouwen.

In die acht jaar bleef hij (hij was in '14 lid van de Eerste Kamer
geworden) de Nederlandse politiek, met name de politiek ten aanzien
van Indië, met grote aandacht volgen. In de herfst van '18 publiceerde
hij een brochure, Staatkundige hervormingen in Nederlands-Indië, waarin hij
de Volksraad aanduidde als 'een geheel in de lucht zwevend orgaan ... ,
dat als orgaan van autonomie bedoeld is, doch dat in zijn tegenwoordige
vorm nooit iets anders kan worden dan een spreekgestoelte van niet-
verantwoordelijke critici.' Onjuist achtte hij het dat de vormgevers van
de Nederlandse politiek in Indië aan de top waren begonnen; trouwens,
van de provincies waarin zij Indië wilden gaan indelen, verwachtte hij
ook geen heil- in plaats daarvan 'had men', schreef hij,

•

'moeten aansturen op een aantal krachtige Gouvernementen en zich daarbij reeds
nu voor ogen moeten stellen dat op den duur het in zeer hoge mate zelfstandige
eiland of de eilandengroep in de volwassen Indische staat de kernfactor van de
staatsorganisatie behoren te zijn. Hieruit volgt dat de staatkundige ontwikkeling van
Indië niet in de richting van een unitarische maar in die van eenfederalistische staat behoort
te worden geleid'!

De Volksraad was typisch een orgaan van een eenheidsstaat - zijn 'hele
opzet' was dan ook, noteerde Colijn eind '18, 'door en door verkeerd."
Zo blééf hij er over denken.

Als opvolger van Kuyper werd hij in '22 parlementair leider van de
Anti-Revolutionaire Partij.

Er verscheen in dat jaar een brochure, Indië gisteren en heden, geschreven
door van Vollenhoven, de grote adat-kenner, die mèt Snouck Hurgronje
de bekendste hoogleraar was van de Leidse Indologen-opleiding. Hij
bepleitte met klem dat de weg van Indië's verdere ontvoogding bewust
zou worden ingeslagen: in plaats van Nederlands-Indië moest er een

I Aangehaald in van der Wal: Volksraad, dl. I, p. 250. 2 Aantekening van Colijn,
eind I9I8, in: a.v., p. 263.
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