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helft van de jaren '30, geheel voorbijgaan aan het belangrijkste thema uit
de geschiedenis van Nederlands-Indië in de periode tussen de twee
wereldoorlogen, in, zoals wij ze noemden, 'twee bewogen decennia';
bewogen waren die namelijk niet door wat in maar door wat buiten de
Volksraad gebeurde, in de eerste plaats door de acties, lange tijd geheel
buiten de Volksraad om, van diegenen die zich tegen het gouvernement
keerden.

'Partai Komunis Indonesia'

In het vorige hoofdstuk beschreven wij hoe de oprichters van de Indische
Sociaal-Democratische Vereniging, de ISDV, in de loop van de Eerste
Wereldoorlog steeds meer invloed hadden gekregen op de leiding van
de Sarekat Islam - zij hadden die beweging trachten te stuwen in een
tegelijk anti-kapitalistische en anti-gouvernementele richting en moch-
ten het als een belangrijk succes zien dat in september '18 tweejeugdige
inheemse volgelingen van Sneevliet belangrijke posities in de Sarekat
Islam verwierven: Semaoen werd lid van het Centraal Comité der
beweging, Darsono bezoldigd propagandist. Sneevliet zelf besefte dat de
ISDV als zodanig weinig kracht kon ontwikkelen; zij moest inspireren:
alle inheemsen die in loondienst waren, tot het oprichten van vakbonden
die het wapen van de staking niet moesten schuwen, en de Sarekat Islam
tot strijd tegen het koloniaal gezag.

Begin december '18 werd Sneevliet Indië uitgezet. Hij nam in Neder-
land onmiddellijk contact op met zijn vroegere partijgenoten van de in
1909 opgerichte Sociaal-Democratische Partij die in november '18 een
nieuwe naam had aangenomen: de Communistische Partij in Holland,
oftewel de CPH. In hun kring was hij de enige die in een koloniaal
bestuurd land deelgenomen had aan de strijd tegen het koloniaal gezag
en die door dat gezag het betrokken land was uitgezet; dat gafhem naam,
buiten Nederland vooral in de kring van de Communistische Internati-
onale, de Komintern. Deze had, toen zij in maart '19 haar oprichtingscon-
gres hield, aan het koloniale vraagstuk nauwelijks aandacht besteed - dat
verzuim werd een jaar later hersteld, zulks geheel conform de denkbeel-
den van Lenin die de verwachting koesterde dat de gehele Westerse
kapitalistische wereld ten val kon worden gebracht door massale acties
in zijn koloniën; 'de weg naar Londen', placht hij te zeggen, 'loopt via
Singapore.' In juli '20 werd op het tweede congres van de Komintern een


