
OPRICHTING VAN DE 'PKI'

stemmen besloten dat de partij zich bij de Komintern zou aansluiten - een
besluit dat onmiddellijk weerstanden wekte in kringen van de Sarekat
Islam: hoe kon men samenwerken met leiders die deel uitmaakten van
een beweging die zich tegen het Pan-Islamisme had gekeerd, ja sterker
nog: die alle godsdienst ('opium van het volk', aldus Marx en Engels)
afwees?

De PKI was in die begintijd miniem-klein (zij had in '21 slechts
tweehonderdtien leden: tweehonderd Indonesiërs, tien Europeanen),
maar zij had in de plaatsen waar zij haar actie ontplooide, een aanzienlijke
invloed. Die invloed bezat zij doordat haar eigen actie als het ware
ingeschoven was in die van de Sarekat Islam; misschien kan dat het
duidelijkst aangetoond worden wanneer wij de lotgevallen in deze
periode weergeven van de man die eind '21 (Baars was toen uit Indië
verbannen en Darsono en Semaoen waren beiden in het geheim naar
Moskou gereisd, resp. in mei en in oktober) voorzitter van de PKIwerd:
Tan Malaka.'

Ibrahim Tan Malaka was een Minangkabauer die vermoedelijk in 1897
werd geboren in een dorp bij Fort de Koek- (zie kaart VI op pag. 62). Hij
bezocht er een Nederlandse kweekschool, trok met zijn begaafdheid de
aandacht van een der Nederlandse docenten en werd door deze in de
herfst van '13 mee naar Nederland genomen waar hij zijn opleiding
voltooide. De Russische revolutie maakte diepe indruk op hem en toen
hij in '19 naar Indië terugkeerde, beschouwde hij zichzelf als communist.
In het gebied van Deli ging hij onderwijs geven aan de kinderen van
Javaanse contract-koelies (in hoofdstuk 4 haalden wij zijn beschrijving
aan van de situatie dier koelies in die tijd). Hij kwam in contaçt met
volgelingen van Sneevliet en trok begin '21 naar Java waar hij in
Semarang onderwijzer werd aan de Nederlandse afdeling van een door
de Sarekat Islam opgerichte 'wilde school'. Een groot deel van de leerlin-
gen maakte hij er tot jeugdige propagandisten voor het communisme:
hij leerde hun 'de Internationale' en liet hen de dessa's intrekken waar
zij, na dat strijdlied gezongen te hebben, geld gingen inzamelen voor
het oprichten van nieuwe scholen. Toen de assistent-resident hier een
stokje voor ging steken, werden in november in Semarang twee protest-
vergaderingen gehouden waaraan tezamen negenduizend inheemsen
deelnamen. Een maand later werd Malaka voorzitter van de PKL Hij
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