
TWEE BEWOGEN DECENNIA

de gehele samenleving raakte. Wat, als het ergens tot ernstige ongere-
geldheden kwam? De eenheden van het Knil waren voor hun vervoer
aangewezen op de spoorwegen en die lagen goeddeels stil.

Gouverneur-generaal Fock greep met kracht in. Alle stakers werden
ontslagen; aan het Wetboek van strafrecht werd onmiddellijk een artikel
toegevoegd dat het aansporen tot stakingen welke de openbare orde
zouden kunnen verstoren ofhet economisch leven ontwrichten, verbood
en op overtreding van dat verbod gevangenisstraf stelde die tot vijf jaar
kon oplopen; voor een groot aantal residenties werd een vergaderverbod
afgekondigd; de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel mocht
nergens meer bijeenkomen; aan stakers die dienstwoningen bewoonden,
werd aangezegd dat zij die binnen tweemaal vier-en-twintig uur dienden
te ontruimen en van de op de voorgrond tredende stakers werden velen
gearresteerd (veertig tot vijftig hunner, allen leden van de PKI, werden
spoedig tot gevangenisstraf veroordeeld). Er ging van dat alles een inti-
miderend effect uit, bovendien was noch de Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel, noch de PKI in staat de stakers financieel te steunen.'
De spoor- en tramwegstaking ging dan ook spoedig verlopen.

De stakingen hadden, schijnt het, bij een deel van de Europeanen een
stevige aggressiviteit gewekt. Toen een van hun dagbladen, de Indische
Courant, er in een hoofdartikel op had gewezen dat de staking bij de
spoor- en tramwegen wellicht ook te maken had met het feit dat het
personeel van de staatsbedrijven lager bezoldigd werd dan dat van de
particuliere en dat het wenselijk was, daaromtrent 'objectief materiaal' te
verzamelen hetgeen tot 'verzoening' kon bijdragen, reageerde de hoofd-
redacteur van een ander dagblad, het Nieuws van de Dag, aldus:

'Ik ken ten deze maar één soort van 'objectief materiaal': een stevig stuk
hout-met-knoesten. Om nu over 'verzoening' te spreken, nu waar de brutaliteit
van het inlandse personeel alle perken te buiten gaat - goede God, wat zijn er
toch een ellendige lammelingen onder onze landslui! En wat zou ik graag veertien
dagen lang gouverneur-generaal zijn. Malabar werkt toch niet"; ik kon doen wat

I Zoals wij al in deel I van ons werk vermeldden, werd bij de heropbouw van de
Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel hulp verleend door de Nederlandse
communist A Langkemper die daartoe van de Komintern f 5000 had ontvan-
gen. 2 Op de uitgedoofde vulkaan Malabar stond de radiozender voor telegraafver-
keer met Nederland - die werkte blijkbaar niet in die dagen. Vermoedelijk was er
sprake van een technische storing. De schrijver in het Nieuws van de Dag zag overigens
over het hoofd dat tussen Batavia en Den Haag steeds telegraafverkeer mogelijk was
via Britse kabels.
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