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geworden zowel van een simplistische ideologie als van de illusie,
onoverwinnelijk te zijn, die bij alle onlusten in de archipel steeds een
rol had gespeeld; besluiten evenwel die geen enkele rekening hielden
met de reële machtsverhoudingen in en buiten Indië, evenmin met de
machtsverhoudingen in de Sowjet-Unie waar Stalin er in de tweede helft
van '25 in was geslaagd, de invloed van Trotzki uit te schakelen.

Toen Tan Malaka, die zich nu in Manila bevond, omtrent de Pram-
banan-besluiten werd ingelicht, was hij ontzet. Hij beschouwde ze als
een aanloop tot politieke zelfmoord en zond via handelaren en zeelieden
waarschuwing op waarschuwing naar Java (een deel van zijn brieven die
steeds in handelstermen gesteld waren, viel de recherche in handen); ook
in de vorm van enkele brochures drong hij op matiging aan. Hij bereikte
niet méér dan dat men er mee accoord ging dat de voor mei-juni
afgesproken algemene staking zou worden uitgesteld en dat de Pramba-
nan-besluiten in juni opnieuw zouden worden overwogen. Het hoofd-
kwartier van de opstand werd in mei naar Bandoeng verplaatst en in die
maand werd tevens een vooraanstaande PKI'er, Moesso, naar Singapore
gezonden om er zich bij Alimin te voegen; in diens centrum had zich
toen een spion van het Indische gouvernement naar binnen weten te
werken. Dat Alimin en Moesso naar Moskou vertrokken, werd aan het
gouvernement doorgegeven.

Eind juni werd in Bandoeng in een door verdeeldheid gekenmerkte
conferentie besloten, de opstand enkele maanden uit te stellen en inmid-
dels de Sowjet-Unie om steun te vragen. Dat laatste moest geschieden
door Alimin en Moesso die, toen zij eind juli in Moskou aankwamen,
daar Semaoen en Darsono (die eveneens verlof had gekregen, Indië te
verlaten) aantroffen. De Indonesische delegatie werd op 9 augustus ont-
vangen door drie bestuursleden van de Komintern, onder wie Stalin, en
kreeg de kous op de kop: de Komintern was niet bereid, aan de PKI-
opstand steun te verlenen. Dat standpunt werd midden september her-
haald in een bestuursvergadering van de Komintern waarin werd vastge-
steld dat het. verkondigen van de leuze dat er eert Sowjet-staat in Indië
moest komen, prematuur was - in eerste instantie moest men opkomen
voor de vorming van een nationaal-democratische staat.Alimin en Moes-
so legden deze besluiten van de Komintern naast zich neer en vroegen
opnieuw om steun voor de opstand. Die steun werd opnieuw geweigerd;
toen zij tenslotte in de richting van de archipel reisden, hadden zij niet
meer dan een paar duizend dollar bij zich.Eerder in '26 waren op Malakka
wel enige kleine.rvermoedelijk uit België afkomstige wapenzendingen
aangekomen die voor de PKI bestemd waren, maar Tan Malaka, voor-


