
ARTIKEL 153 BIS

'Wie opzettelijk in woord, geschrift of afbeelding, zij het ook slechts indirect,
bij wijze van aanduiding of in bedekte termen, tot een verstoring van de openbare
orde of tot omwenteling of aantasting van de in Nederland of Nederlands-Indië
gevestigde regeringen oproept of daarvoor stemming maakt, wordt gestraft met
gevangenisstraf tot een maximum van zes jaar of met een geldboete tot een
maximum van f 300.' .

*

In april 1926, kort voordat artikel 153bis werd afgekondigd, werd het
centraal archief van de PKI in beslag genomen; uit de stukken bleek dat
de partij meer dan vijfduizend leden telde, de Sarekat Rakjat veel meer:
enkele tienduizenden. Het verlies van het centraal archief had op de PKI
een desorganiserend effect - toen het in de zomermaanden zowel op Java
als in de Buitengewesten (daar o.m. in Atjeh), tot locale gewelddadige
acties kwam, lag het initiatief op plaatselijk niveau. Aan de nieuwe
voorzitter, Sardjono, en de overige bestuursleden drong zich de overtui-
ging op dat zij de partij nauwelijks meer in de hand hadden - eind
augustus deden zij aan het partijkader weten dat het uit moest zijn met
alle onafhankelijke acties. Een deel van het kader, toch al teleurgesteld
door het feit dat de opstand in de oorspronkelijk vastgestelde periode
niet was doorgegaan, knoopte aan die mededeling de conclusie vast dat
het partijbestuur het denkbeeld van de opstand conform Tan Malaka's
vertogen wilde laten vallen. Dat werd als verraad aan de revolutie
beschouwd - er werd in Batavia een Revolutionair Comité gevormd dat
alsnog naar de opstand ging toewerken.

Dat dat comité nu juist in Batavia tot stand kwam, had te maken met
hetfeit dat zich van de Sarekat Rakjat op West-Java, vooral in het roerige
Bantam en in Batavia, een nog grotere opwinding meester had gemaakt
dan elders. In de hele archipel deden geruchten de ronde dat de grote
ommekeer op handen was en dat diegenen die hem zouden bewerkstel-
ligen, op militaire steun mochten rekenen van de Sowjet-Unie, China
en Turkij e - leden van de Sarekat Rakjat boden rode kaarten ten verkoop
aan die, zo werd gezegd, als de ommekeer zich had voltrokken, zouden
aantonen dat de houders aan de goede kant hadden gestaan; in welke
mate die kaarten elders verkocht zijn, is niet bekend, wèl echter dat op
West-Sumatra en in Batavia talloze inheemse gezinnen zich zulk een
kaart aangeschaft hadden. Er waren bedragen voor betaald die van een


