
DE COMMUNISTISCHE OPSTAND

de leider van de opstand, die gesneuveld was, afgehouwen hadden en
het, op een stok geschoven, door de kampongs hadden Ïaten dragen. Toen
deze zaak in de openbaarheid kwam, was aan majoor Rhemrev wegens
volbrachte diensttijd op eigen verzoek eervolontslag verleend. Gouver-
neur-generaal de Graeff kon niet bereiken dat tegen de majoor een
strafvervolging werd ingesteld, wèl "ontvingen deze en de overige offi-
cieren die voor het gebeurde verantwoordelijk waren, van de legercom-
mandant een schriftelijke betuiging van ernstige ontevredenheid. Wij
kunnen ons niet anders voorstellen dan dat de majoor daar met verbit-
tering kennis van nam - notabene: voordat de pers aan de onder zijn
verantwoordelijkheid gepleegde misdragingen aandacht had besteed, was
hij wegens zijn doortastend optreden benoemd tot officier in de orde
van Oranje-Nassau met de zwaarden.

*

De repressie waartoe het gouvernement overging, was zwaar. Van Su-
matra wisten ongeveer honderd communisten of met de opstand anders-
zins sympathiserenden (daaronder vele Islamieten die gehoopt hadden,
de kafirs te kunnen verdrijven) naar Malakka of Singapore te ontkomen,
maar overigens werden op Sumatra en op de Molukken massale arresta-
ties verricht en op Java, waar zij al eerder waren begonnen, werden zij
voortgezet. Het BB-apparaat kreeg instructie, alle inheemsen en Chinezen
te arresteren van wie, daargelaten of zij iets met de twee opstanden te
maken hadden gehad, bekend was of vermoed werd dat zij lid waren
geweest van de PKI of daar met sympathie tegenover hadden gestaan.
Van diegenen die bij gewelddadigheden betrokken waren geweest welke
aan Europeanen of inheemsen het leven hadden gekost, werd een aantal
ter dood veroordeeld - in de meeste gevallen verleende de Graeff gratie,
drie doodvonnissen werden voltrokken. In totaal werden ca. dertiendui-
zend personen gearresteerd. Van hen werden ca.vierduizendvijfhonderd.
die aan de onlusten hadden deelgenomen, tot gevangenisstraffen veroor-
deeld maar aan de resterende ca. achtduizendvijfhonderd kon in dat
opzicht niets ten laste worden gelegd. Een kleine zevenduizendzeven-
honderd arrestanten werd na enige tijd vrijgelaten maar ruim achthon-
derd hield men vast. Onder hen bevonden zich overtuigde communisten
zoals de laatste partijvoorzitter, Sardjono, maar ook personen die met de
PKI maar een zwak contact hadden gehad of van wie door anderen die
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