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zij zich tot vijand hadden gemaakt, beweerd was dat zij communist
waren. Inheemse bestuursfunctionarissen die van bepaalde lastposten af
wilden zijn, konden het zich gemakkelijk maken: een bericht naar het
BB-apparaat dat de betrokkenen communist waren, was voldoende om
hen te doen arresteren.

Al die arrestaties en ook de dreiging van nieuwe arrestaties legden in
'27 (het jaar waarin, gelijk eerder vermeld, de politieke recherche werd
versterkt in de vorm van de oprichting van de 'tweede' PID) een zware
druk op het inheemse, hier en daar ook op het Chinese deel van de
samenleving. Sommige inheemsen trachtten zich aan arrestatie te ont-
trekken door schuil te gaan in de scharen van de ha4J'-gangers' - trouwens;
ook onder diegenen die naar Malakka of Singapore ontkomen waren,
bevonden zich verscheidenen (de met de opstand sympathiserende Isla-
mieten) die Of naar Egypte Of naar Mekka togen. Wie aldus in Mekka
aankwam, was geenszins veilig - het Nederlands consulaat in Djeddah,
de voornaamste havenplaats in Saoedi-Arabië, kwam er meestal wel
achter wie onder de pelgrims Indië verlaten hadden met de bedoeling,
arrestatie te ontgaan, of wie in Mekka contacten legden die voor nieuwe
politieke activiteit van belang konden zijn; dan werd koning Ibn Saoed
ingelicht en 'het was', aldus later de toenmalige Nederlandse consul in
Djeddah, 'voldoende, hem de lijst te overhandigen met de namen der
nationalistische vluchtelingen ... Dan werden ze gevangen genomen en
aan ons uitgeleverd, zodat wij hen naar Indië konden terugzenden';
spoedig 'kwamen de eerste convooien, met kettingen gebonden, uit
Mekka naar Djeddah wandelen' (een afstand van ca. tachtig kilometer).
'In de politiekazerne van Djeddah zag ik hen voor het eerst: uitgeputte,
verzwakte, verslagen mensen."

*

Vóór '27 hadden de gouverneurs-generaal hun exorbitante rechten steeds

1 Gemiddeld waren er volgens de gouvernementsgegevens in de jaren 1925-30 per
jaar ca. negentigduizend hatij-gangers uit Nederlands-Indië O. F. Haccoû in Balans van
beleid, p. 26r) - H. J. Benda daarentegen, een van de deskundigen op het gebied van
de Islam in Indië, vermeldt dat het er in die periode nooit meer dan ruim vijftigdui-
zend waren. (H. J..'Benda: The Crescent and the Rising Sun. Indonesian Islam under the
japanese occupation 1942-1945 (1958), p. 220) 2 D. van der Meulen: Hoort gij de donder
niet? Begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indië. Een persoonlijke terugblik
(1977), p. nD-I I.


