
BOVEN-DIGOEL

geen kleding. In Tanah. Merah was een groep die, hoewel niet als onver-
zoenlijk beschouwd, toch weigerde te werken - die groep ontving
dezelfde rantsoenen als de onverzoenlijken en moest deze ook zelf
trachten aan te vullen. Tanah Merah kende voorts een groep gedeporteer-
den die werkzaam waren als politie-agent, telefonist, onderwijzer, zie-
kenverpleger enz.; dezen kregen een vast maandgeld. Dan was er de groep
van de dagloners (loon: veertig cent per dag) die eveneens voor het
gouvernement, d.w.z. voor het kamp, werkzaam wareri, hoofdzakelijk als
landbouwers. Voorts waren er gedeporteerden die als schoenmakers,
kleermakers enz. een 'vrij' beroep uitoefenden en aldus enig geld ver-
dienden. Tenslotte was er een groepje invaliden dat een bescheiden
bedrag aan onderstand kreeg. Maandgelders, dagloners, handwerkers en
invaliden kochten zelf hun voedsel. Enkele gedeporteerden dreven een
winkeltje en er was ook een Chinese toko - de eerste toko-houder was
volgens Salim 'een onverbeterlijke afzetter' I, de tweede vroeg redelijke
pnJzen.

Boven-Digoel begon, gelijk vermeld, met ruim achthonderdtien ge-
deporteerden, van wie vijftien door hun vrouw vergezeld werden. Twee
jaren later, in '30, waren er ca. elfhonderdvijftig gedeporteerden, bij wie
zich een kleine duizend vrouwen en kinderen bevonden. Het gouverne-
ment was toen tot de conclusie gekomen dat overwogen diende te
worden, een deel van de gedeporteerden naar hun oorspronkelijke woon-
plaats terug te voeren. Een van de leden van de Raad van Indië begaf zich
naar Boven-Digoel, verbleef zeven weken in Tanah Merah, sprak er met
ruim zeshonderd gedeporteerden en rapporteerde na terugkeer aan de
gouverneur-generaal dat zijns inziens ruim vierhonderd hunner in vrij-
heid gesteld konden worden. Een van zijn bevindingen was óók dat in
Boven-Digoel zoveel malaria heerste dat het gebied eigenlijk ongeschikt
was als locatie van een interneringskamp; hij stelde voor, het gehele kamp
naar een gezondere streek te verplaatsen. Vervolgens werd overwogen,
die verplaatsing te doen geschieden naar een van de Molukken-eilanden
- het slot van het lied was dat het kamp bleef waar het was.

Van begin '3 I af werden verscheidene honderden gedeporteerden
vrijgelaten - kleinere aantallen daarentegen, de meesten nationalisten,
anderen aanhangers van Malaka's Pari-partij of bestuursleden van daar-
mee verbonden vakbonden, maar ook wel communisten die hun in '27
opgelegde gevangenisstraf uitgezeten hadden, werden als nieuwelingen
Boven-Digoel binnengevoerd. Begin '36 waren er vierhonderdnegentien
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