
TWEE BEWOGEN DECENNIA

gedeporteerden (van wie een-en-zeventig onverzoenlijken in Tanah
Tinggi woonden), eind '39 driehonderdvijf-en-vijftig (zeven-en-twintig
in Tanah Tinggi) - behalve de onverzoenlijken werd de laatst overgeble-
ven groep, tweehonderdvijf-en-negentig gedeporteerden en tweehon-
derdtwaalf gezinsleden tellend, in juni '43 door de zorgen van de Ne-
derlandse autoriteiten in Australië naar dat land overgebracht; daarop
komen wij terug in ons volgende deel.

Hoeveel personen in totaal korte of lange tijd als gedeporteerden in
Boven-Digoel hebben vertoefd, is niet precies bekend (wij schatten: ca.
veertienhonderd) - evenmin, hoevelen er zijn overleden (wij schatten:
enkele tientallen). De gedeporteerden werden, aldus Salim, 'niet getrei-
terd of mishandeld", beide kampen waren, schrijft hij, 'een redelijk
bewoonbare nederzetting." Desniettemin was het bestaan in Boven-
Digoel, al werden er ook lessen gegeven en was er gelegenheid tot
velerlei verstrooiing, voor de gedeporteerden een kwelling. Dat was het
door de onbegrensde duur van de opgelegde verbanning, door het
buitensporig heet en buitensporig vochtig klimaat, door de dreiging van
de malaria, maar vooral door het heimwee waar nagenoeg alle gedepor-
teerden aan leden, en door, aldus Salim, 'de verschrikkelijke eenzaam-
heid'." Eenzaamheid niet doordat men alléén was (er waren mede-
gedeporteerden, vrouwen, kinderen, Nederlandse bestuursfunctionaris-
sen en militairen" aan het eind van de jaren '30 een jaar of twee lang
ook ruim tweehonderd ernployé's van een maatschappij die, vergeefs
overigens, naar goud zocht), neen, eenzaamheid doordat men gedwongen
samen was met steeds dezelfde mensen en zich midden in het vrijwel
ondoordringbare tropische oerwoud bevond. Jaar in, jaar uit moest die
eenzaamheid verdragen worden. 'Het is bijna ongelofelijk maar het is
een feit', schreef in augustus '35 de Indonesische nationalistische voor-
man Sjahrir, die in december '34 naar Boven-Digoel was gedeporteerd,

'dat al die mensen ... gemarteld worden zonder dat degenen die hen kwellen
en martelen het zich bewust zijn, omdat ze zich van het geestelijk lijden van de
bannelingen niets maar dan ook niets aantrekken en er meestal zelfs geen notie
van hebben."

Vele gedeporteerden vervielen tenslotte tot volstrekte apathie.

1 A.V., p. I45. 2 A.V., p. 89. 3 A.v., p. I45. 4 Het Knil-detachement werd in
december '4I naar Ambon verplaatst en vervangen door een detachement Veldpoli-
tie. 5 Sjahrazad (ps. van Sjahrir): Indonesische overpeinzingen (I950), p. I20.
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