SOEKARNO

tegen het koloniaal gezag keerden, Minangkabauers waren! — men kan
denken aan Tan Malaka, Hatta, Sjahrir en Roestam Effendi. Dat zij
aanvaard werden door de veruit grootste volksgroep in de archipel, de
Javanen, lijdt geen twijfel, maar op zichzelf konden die Javanen zich
gemakkelijker identificeren met personen die geheel of gedeeltelijk van
Javaanse afkomst waren en op Java waren opgegroeid in de typisch
Javaanse cultuur waarin elementen uit het animisme, het Hindoeisme en
de Islam tot één geheel waren versmolten.

Soekarno, wiens naam als eerste zou prijken onder de Onafhankelijk-
heidsverklaring van 17 augustus ’45, had een Javaanse vader en een
Balinese moeder. Zijn vader, Raden Soekemi, een man van laag-adellijke
afkomst dus, had op Oost-Java een kweekschool kunnen bezoeken, was
onderwijzer op Bali geworden, was daar, ondanks weerstanden uit Bali-
nees-Hindoese kringen, met een Balinees meisje uit een familie van
aanzienlijken getrouwd en was omstreeks de eeuwwisseling naar Soera-
baja overgeplaatst waar het tweede kind uit het huwelijk, een zoon, op
6 juni 1901 werd geboren. Zijn naam werd Koesno, enige tijd later (naar
een heldenfiguur uit de in het wajang-spel uitgebeelde Hindoese epen)
Karno en daar werd toen het begrip soe (jong) aan toegevoegd: Soekarno
dus.

Als eerste president van Indonesié zou Soekarno het later graag doen
voorkomen alsof hij een zoon was van arme ouders. Dat was een onjuiste
voorstelling van zaken. Zijn vader had zich als onderwijzer op Bali en in
Soerabaja, later als hoofdonderwijzer in Modjokerto (iets ten zuidwesten
van Soerabaja) verheven boven het niveau van de brede massa der
Javanen. In Modjokerto kreeg Soekarno zijn eerste onderwijs — laat, nl.
op dertienjarige leeftijd, begon hij er, teneinde Nederlands te leren, de
hoogste klassen van een Nederlandse lagere school te doorlopen; hij
bleek een goede leerling. Middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs
werd in Modjokerto niet gegeven, wél in Soerabaja waar zich een
vijfjarige hbs bevond. Soekarno was vijftien toen hij er als leerling werd
ingeschreven, twintig toen hij met succes eindexamen deed.

De hbs telde enkele honderden leerlingen: driehonderd Europeanen,
twintig inheemsen en een onbekend aantal Vreemde Oosterlingen. Die
Europese leerlingen namen de andere nauwelijks in hun midden op — er
was sprake van een zekere discriminatie welke Soekarno, die twee, drie

' Van belang was hierbij dat de Minangkabause mannen van wie velen als handelaren
in de archipel hadden rondgereisd, over het algemeen een goede kennis hadden van
het Maleis.
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