TWEE BEWOGEN DECENNIA

jaar ouder was dan de medeleerlingen van zijn klas (toch al een moeilijke
situatie!), diep kwetste. Hij was voor die discriminatie misschien extra
gevoelig omdat hij in Soerabaja opgroeide in wat in die tijd wel het
meest inspirerende nationalistische milieu was dat Indié kende: hij was
nl. een van de omstreeks vijf-en-twintig inheemse jongeren die opge-
nomen waren in het kosthuis dat gedreven werd door de vrouw van
Tjokroaminoto, en hij deed daar zijn intrede in de jaren waarin de Sarekat
Islam een massabeweging was en Tjokro de aanbeden voorzitter. Wat
zulk een beweging betekende en hoe Tjokro als spreker een grote
vergadering wist te bezielen, sloeg Soekarno van nabij gade. Hij werd
actief in de afdeling-Soerabaja van de in ’14 opgerichte jongeren-orga-
nisatie Jong-Java (en wekte daar tumult door te eisen dat het orgaan van
de organisatie niet alleen in het Nederlands maar ook in het Maleis zou
verschijnen), en schreef artikelen in het blad van de Sarekat Islam. Hij las
rijp en groen, vooral ook boeken over Europese geschiedenis — Alimin
bracht hem als eerste in aanraking met Marxistische gedachtengangen.

Toen hij in de vierde klas van de hbs zat, trouwde hij met een
vijftienjarige dochter van Tjokro; zelf beweerde hij later: om Tjokro een
dienst te bewijzen. Dat is mogelijk — het huwelijksplantje schoot in elk
geval geen diepe wortels.

In ’21 werd de twintigjarige Soekarno een van de zes inheemse
studenten die aan de Technische Hogeschool te Bandoeng in het eerste
jaar van haar bestaan voor civiel ingenieur gingen studeren. Nauwelijks
ingeschreven, keerde hij naar Soerabaja terug om er Tjokro’s viouw
financieel terzijde te staan (Tjokro was, gelijk eerder vermeld, gearres-
teerd op beschuldiging van meineed) — hij werd er spoorwegbeambte.
Toen Tjokro in april ’22 was vrijgelaten, ging hij weer naar Bandoeng.
Hij scheidde er van zijn jeugdige vrouw en huwde met een tweede: de
ex-echtgenote van de man bij wie hij in huis was; zij was dertien jaar
ouder dan hijzelf. Hij studeerde in een normaal tempo — belangrijker
voor zijn latere ontwikkeling was dat hij in en vanuit Bandoeng in nauwe
aanraking kwam met de drie oprichters van de Indische Partij: Douwes
Dekker, Tjipto en Soewardi, nu als Dewantoro leider van de Taman
Siswo-scholen. Het was vooral de principieel en zuiver denkende Tjipto
die hem won voor het denkbeeld van de non-codperatie: politiek-actieve
inheemsen dienden zich verre te houden van elke vorm van deelneming
aan de vertegenwoordigende organen welke het koloniaal gezag in het
leven had geroepen, en ook verder in geen enkel opzicht aan dat gezag
steun te verlenen.

In ’26 ontving Soekarno zijn diploma als civiel-ingenieur. Hij wilde
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