SOEKARNO

uit beginsel niet bij het gouvernement in dienst treden, werd leraar op
een van de scholen die Douwes Dekker had opgericht en trachtte ver-
volgens door middel van een particuliere praktijk enig geld te verdienen.
Hij had toen al in Bandoeng een nieuw type inheemse organisatie helpen
oprichten: een studieclub.

Vele politiek-bewuste inheemsen, die het communisme afwezen,
zagen in de eerste helft van de jaren 20 niet duidelijk voor zich, welke
politieke vormen het protest tegen het koloniaal gezag het best kon
aannemen: Boedi Qetomo was een organisatie van een Javaanse elite
geworden, de Sarekat Islam was ineengeschrompeld, de Taman Siswo-
beweging was louter op onderwijsgebied actief, de Mohammadijah hield
zich van de politiek verre — hoe kon men een nieuw begin maken?

De eerste die die vraag op Java aan de orde stelde, was Soetomo die,
als arts in Indié teruggekeerd, in ’23 docent geworden was aan de
Nederlands-Indische Artsenschool te Soerabaja: hij richtte er een jaar
later een Algemene Studieclub op teneinde zich te bezinnen op de
sociaal-culturele verheffing der inheemsen. Dat voorbeeld werd in Ba-
tavia en in Bandoeng gevolgd — de Algemene Studieclub Bandoeng werd
mede door Soekarno opgericht en hij werd er secretaris van; hij werd
bovendien redacteur van het maandblad Indonesia Moeda (‘Jong Indone-
sié’) dat de studieclubs tezamen gingen uitgeven. Hij was veel onstuimi-
ger dan Soetomo: niet op sociaal-culturele verheffing maar op politieke
actie kwam het aan — actie in de vormen van de vroege Sarekat Islam die
hij van nabij had gadegeslagen, en in de geest van de Perhimpoenan
Indonesia welker publicaties in Bandoeng ijverig werden gelezen.

Het nieuwe element nu dat naar voren kwam in de betogen die
Soekarno in Bandoeng hield, was dat een volksbeweging tegen het
koloniaal gezag een synthetische ideologie moest hebben: zij moest
tegelijk nationalistisch, Islamietisch en marxistisch zijn. Een vreemde
versmelting van onderling afwijkende ideologieén? Het was precies de
versmelting die in Soekarno’s geest leefde (later zei hij eens in een
gesprek met een Amerikaanse journalist dat hij tegelijk Christen, Islamiet
en Hindoe was) — trouwens, de gehele Javaanse cultuur was een versmel-
ting van onderling afwijkende elementen.

Bij de oprichting van de nieuwe groepering: de Perserikatan Nasional
Indonesia oftewel de PNI, hield Soekarno, die voorzitter werd en van
meet af aan in de groepering domineerde, kennelijk rekening met het
Amerikaanse beleid ten aanzien van de Philippijnen; impliciet deed hij
een beroep op Amerikaanse steun toen hij, samen met anderen, onder
wie Tjipto, bijna acht maanden na het mislukken van de communistische
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