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ze in de begintijd had gehouden, en met demonstratieve optochten. 'Dat
grote misbaar van openlucht-meetings en lawaaierige optochten is',
schreef hij in '28 aan Tjipto (die naar Banda verbannen was),

'voor de politieke opvoeding van de massa nodig als rijst. De massa is geen
denkend hoofd; de massa is een temperamentvol hart. Door de massa op deze
manier in beweging te brengen, is het aan Gandhi, aan Lenin, aan Garibaldi ...
gelukt, de massa-wil met geweldig élan te organiseren."

Had hij die massa eenmaal in beweging gebracht, dan zou, zo ver-
wachtte hij, het gouvernement concessies gaan doen. Welke en in welk
tempo? Daar liet hij zich niet over uit. En als het niet tot concessies zou
komen, integendeel: als zijn PNI getroffen zou worden door de dwang-
maatregelen die in '27 de PKI vrijwel vernietigd hadden, wat dan? Hij
vroeg het zich, lijkt het, nauwelijks af. Niet op de door Hatta bepleite
kadervorming, niet op de geleidelijke inwendige opbouw van een krach-
tige politieke beweging was zijn actie gericht, maar op het opwekken en
versterken van de wil tot onafhankelijkheid. Zijn actie was die van een
(wij nemen de karakterisering van de Australische historicus John Ingle-
son over) romantische revolutionair."

*

Aanvankelijk vond die actie niet veel weerklank. Van belang was daarbij
vooral dat de dorpsvoorgangers. de oelama's, die de Sarekat Islam van harte
hadden gesteund.wantrouwend stonden jegens de PNI die de Islám niet
als exclusieve geestelijke basis had aanvaard - in de dessa's drong de PNI
dan ook niet door; zij werd en bleef een stedelijke beweging en deed
in den beginne slechts in Bandoeng, Batavia en Soerabaja van zich
spreken. In Batavia vond de eerste openbare vergadering van de 'afdeling
Djakarta' (de PNI was de eerste groepering die de oude naam weer ging
gebruiken) in december '27 plaats, Soekarno voerde er het woord - wij
citeren enkele passages uit het verslag dat ten behoeve van Kerns opvolger
als waarnemend-adviseur voor inlandse zaken, E. Gobée, werd opge-
steld ' :

I Brief, 5 okt. 1928, van Soekarno aan Tjipto Mangoenkoesoerno in Kwantes, dl. II,
P.392. 2 John Ingleson: Road to exile, p.200. 3 Verslag d.d. 16 dec. 1927 in Kwantes,
dl. II, p. 69I-96.
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