EERSTE ACTIE VAN DE ‘PNI

De PNI breidde zich gestadig uit. Eind ’28 had zij, nu ook al met
afdelingen buiten Java, nl. in Palembang, Makassar en Menado, bijna
drieduizend leden. In Batavia en in elke plaats van enige betekenis op
Java had zij openbare vergaderingen gehouden; op al die vergaderingen
had Soekarno het woord gevoerd, steeds met veel succes. Telkens on-
derstrepend dat Nederland nimmer uit vrije wil Nederlands-Indié zou
loslaten (op grond van de desbetreffende passage in zijn toespraak was
hem in oktober in Semarang door de politie het woord ontnomen), had
hij zijn gehoor in feite opgeroepen, Nederland tot het loslaten van Indié
te dwingen; dat was ‘de nationale daad’ waarvan hij in het publiek had
gerept. Binnenskamers ging hij verder — zo betoogde hij blijkens een
rapport van de PID-Bandoeng in december in een bijeenkomst van de
Algemene Studieclub Bandoeng (een bijeenkomst waar zich, voorzover
aan de PID bekend, onder de ca. tachtig aanwezigen slechts één arbeider
en één landbouwer bevonden) dat er in beginsel geen verschil was tussen
zijn groepering en de communistische. ‘De PNI’, zei hij,

‘ontstond omdat de PKI door het ingrijpen van het gouvernement ophield te
bestaan. Ook de PKI deed haar best om Indonesié te bevrijden. Wij betuigen
dank aan de PKI omdat de PNI in beginsel niet van haar verschilt. Wij weten
dat er veel goeds stak in de organisatie van de PKI en daarom moeten wij haar
zien als een voorbeeld ter navolging. Wij moeten het werk van de PKI voort-
zetten. Wij zijn er van overtuigd dat leiders als Moesso, Alimin, Semaoen en
anderen mannen zijn die er hoge beginselen op na houden.”

Kennelijk was de PID in de bijeenkomst waar Soekarno dit betoog
hield, door spionnen en niet door rechercheurs vertegenwoordigd — hij
zou anders de PKI niet zo duidelijk geprezen hebben.

Met die lof wilde hij tevens duidelijk maken dat elke inheemse
groepering, op welke ideologische grondslag zij ook stond, hem welkom
was als bondgenoot in de strijd voor de nationale bevrijding. Inderdaad,
hem was iets gelukt wat tevoren aan geen Indonesische voorman gelukt
was: hij had weten te bereiken dat alle inheemse groeperingen die een
politiek of mede een politiek karakter droegen, in december ’27 een eerste
federatief verbond hadden gevormd: de Perserikatan Partai Partai Kebang-
sadn Indonesia (de Federatie van de partijen der Indonesische volkeren);
zelfs Boedi Oetomo was toegetreden. Innerlijke kracht had die federatie
overigens nauwelijks — daarvoor waren de onderlinge tegenstellingen te
groot.

' Aangehaald a.v., p. 60.
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