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Er werden in de loop van '28 door de PNI niet alleen talrijke vergade-
ringen belegd maar de nieuwe groepering richtte ook enige eigen scholen
op, 'wilde scholen' dus, en enkele volksuniversiteiten, stimuleerde de
inheemse arbeiders om nieuwe vakbonden te vormen en riep de inheem-
se jongeren op om toe te treden tot jeugdorganisaties.

De eerste van die jeugdorganisaties waren in de jaren '10 ontstaan
- wij noemden al de in ~I4 opgerichte organisatie Jong-Java. Daarnaast
ontstonden in latere jaren de Jong-Sumatranenbond, Jong-Minahassa,
Jong-Ambon en Jong-Batak. Al die organisaties droegen Nederlandse
namen en moeten dus gezien worden als groeperingen van inheemse
jongeren die Europees onderwijs hadden gevolgd. Hoofdzakelijk wilden
zij de cultuur bevorderen van het volksdeel waaruit zij waren voortge-
komen. Als eerste algemene, in beginsel de hele archipelomvattende
jeugdorganisatie werd in '25 door hadji Agoes Salim de Jong-Islamie-
tenbond opgericht - wéér een organisatie met een Nederlandse naam;
de bedoeling van die bond was, de Islam op een moderne, voor N eder-
landse lezers toegankelijke wijze te verdedigen; dat geschiedde o.m. in
een in het Nederlands verschijnend tijdschrift.

De toenmaals bestaande jeugdorganisaties hadden in '24 in Batavia
voor het eerst een nationaal congres gehouden; het droeg een cultureel
karakter. Een tweede congres dat eind oktober '28 op initiatief van een
inmiddels gevormde groepering van inheemse studenten plaatsvond,
weer in Batavia, had duidelijk een politiek karakter; er werd daar een
'Eed van de Jeugd' afgelegd die drie geloften inhield: er moesten één
vaderland komen, nl. Indonesië, één natie, nl. de Indonesische, en één
taal, nl. de bahasa Indonesia (het Maleis). Als symbool van dit alles werd
op de slotzitting (met verlof van de chef van de centrale recherche die
persoonlijk aanwezig was) door de journalist Soepratman eerst op de
viool, begeleid door een guitaar, de melodie gespeeld van een door hem
gecomponeerd lied, Indonesia Raya ('Groot-Indonesië'), en werden ver-
volgens, terwijl de rood-witte vlag gehesen werd, met guitaarbegeleiding
de woorden gezongen die een verheerlijking van land en volk van de
Indische archipel inhielden. Die woorden kreeg de politie pas na het
congres te zien; haar conclusie was dat zij een politieke strekking hadden.

De PNI, die ook al de kleuren rood-wit gebezigd had, nam het nieuwe
lied spoedig over - meer en meer van haar vergaderingen werden
besloten met het zingen van het Indonesia Raya.


