
TW'EE B~WOGEN DECENNIA

verstond, werd enige tijd later het duidelijkst uitgedrukt door een van
haar voormannen die in de Volksraad zei:

'Nederlands-Indië, zoals het thans staatsrechtelijk, maatschappelijk en cultureel
is geworden na een jco-jarige samen- en wisselwerking van Nèderlandse en
Indische facto ten, kan beschouwd worden als een vennootschap, bestaande uit
drie personen: een Nederlander, een Inlander en een Chinees. Die samenwerking
is sterk en brengt mooi werk te voorschijn. Zij is als drieëenheid zodanig
ineengegroeid, dat het uittreden van een der drie deelnemers, gesteld zulks was
mogelijk, vrijwel tot ineenstorting van het geheel zou leiden. De vennootschap
wordt geleid door een Nederlander als president, de beide andere vennoten zijn
thans nog comrnissarissen; in de toekomst zullen de drie deelnemers allen
directeur worden, waarvan de Nederlander voorshands nog president-directeur
blijft" -

anders gezegd: na de Nederlander zou eenInlander 'president-directeur'
kunnen word.en.

De wrevel jegens de Graeff èn jegens de Politiek-Economische Bond
nam in de loop van de jaren '28 en '29 toe en in de tweede helft van '29
werd de plaats van de Bond als meest conservatieve van de Nederlandse
groeperingen ingenomen door een nieuwe organisatie, de Vaderlandse
Club; die naam alleen-al was een program, want het daarin bedoelde
'vaderland' was nlet Nederlands-Indië maar het land dat volgens de
oprichters van de Vaderlandse Club binnen de vennootschap enig direc-
teur moest blijven: Nederland.

*

Een van de impulsen tot oprichting van de Vaderlandse Club kwam uit
het deel van Indië waar het W~sters bedrijfsleven het duidelijkste (en
hardste) stempel had gedrukt op de gehele samenleving: het gebied van
Deli. In de loop van '29 pleegden koelies daar enkele aanslagen op
Nederlanders en begin juli werd bij zulk een aanslag de vrouw van een
planter (deze zou zich aan de vrouw van de aanslagpleger vergrepen
hebben) gedood. Grote opwinding ontstond. Men ging zich wapenen en
er wetden telegrammen aan de gouverneur-generaal en de koningin
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