TWEE BEWOGEN DECENNIA

Alleen Nederlanders konden lid worden. Dat deden binnen een jaar
ca. negenduizend: veel meer dan enig Nederlands politiek genootschap
in Indié ooit als leden had geteld, en toen in ’31 een nieuwe Volksraad
werd samengesteld, behield de Politiek-Economische Bond slechts één
van zijn zes door gekozen Nederlanders bezette zetels en de Vaderlandse
Club verwierf er op slag vijf.

Gouverneur-generaal de Graeff had voor de Vaderlandse Club geen goed
woord over. Hij zag haar, schreef hij in de zomer van ’30 aan van Limburg
Stirum, als

‘in wezen al even extreem als de PNI! Ik beschouw die VC, omdat zij alleen een
negatief programma heeft, als een doodgeboren kind . . . maar voor het moment
is het kwaad van de verscherping der verhoudingen toch gesticht. Het is alsof er
een vioek op de Europese gemeente hier te lande rust, welke door kortzichtigheid
en domheid zich steeds kenmerkt en altijd zich door sentimenten laat leiden om
op de meest ongelukkige momenten in de meest ongunstige zin te manifesteren.
Ik heb al lang opgegeven tegen die domheidsmacht te strijden.”

Het was erger: wat de Graeff als ‘domheidsmacht’ zag, was eind 29,
korte tijd dus nadat de Vaderlandse Club was opgericht, zijn beleid ten
aanzien van de PNI gaan beinvloeden.

Dat beleid was, wij deden dat al uitkomen, aanvankelijk tolerant
geweest, ook jegens Soekarno, dat laatste in overeenstemming met wat
het latere lid van de Raad van Nederlands-Indié Ch. O. van der Plas,
toenmaals verbonden aan het bureau van de adviseur voor inlandse zaken,
in april *28 op schrift had gesteld na een onderzoek op Java en Madoera
dat een half jaar had geduurd. ‘Ik acht hem’ (d.w.z. Soekarno), had van
der Plas gerapporteerd,

‘een volkomen gave figuur, ongetwijfeld (hij zegt het zelf) revolutionair van
temperament . . ., maar door zijn belangeloosheid, zijn gevoeligheid en zonnige
openheid een diergenen van wie in de toekomst wanneer zij wat ouder geworden
zullen zijn . . ., gehoopt mag worden dat zij tot vruchtbare samenwerking bereid
zullen zijn.’?
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