
'MET MACHTSDADEN KOMT MEN ER NIET'

Op die samenwerking bleef de Graeffs beleid gericht. W éér stortte hij
bij van Limburg Stirum zijn hart uit. Begin mei '28 stuurde hij deze een
brief die blijk gaf van een bij uitstek nuchtere en realistische kijk op de
Indische samenleving. 'Allejongeren die een Westerse opleiding hebben
gehad', schreef hij,

'zijn zonder uitzondering vurige nationalisten en hun aantal neemt jaar voor jaar
toe. Er zijn zekere kringen, in het bijzonder het Inlands bestuur, waarin men zich
nog niet veel durft uiten, niet omdat men op het Nederlands gezag zo gesteld is,
maar omdat men inziet dat men de Neder!. leiding nog niet missen kan ... en
vooral, dat eigen positie met dat gezag staat en valt. Maar mocht de situatie eens
acuut worden, dan behoeven wij ons over de werkelijke loyaliteit van de
hierbedoelden geen illusies te maken en evenmin ten aanzien van de houding
van de massa die nu nog onberoerd is maar als het er op aankomt, de leiding van
háár mensen en niet van ons zal volgen ... Met machtsdaden zoals internering,
komt men er niet ... Redeneringen als van Colijn, dat het hier gaat om een paar
duizend individuen op een bevolking van vijftig miljoen, spreken voor mij niet.
Denk nu niet dat ik mij voorstel dat wij het nog zullen beleven dat de Hollanders
hier verdreven zullen worden. Zó 'n vaart zal het niet lopen, maar wel staan wij
voor een eindeloze, steeds heftiger wordende strijd waarin wij het op den duur
zullen moeten afleggen."

Op 15 mei sprekend bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van
de Volksraad, drong de Graeff op handhaving van rust en orde aan; dán
alleen, zei hij,

'wordt de regering gelegenheid gegeven om metterdaad de overtuiging te ves-
tigen en te bevestigen dat de Nederlandse leiding, welke hier te lande nog voor
een onafzienbare toekomst niet kan worden gemist, de hoge taak vervult om
... de bevolking ... geleidelijk op te heffen tot een zodanig peil dat de effectieve
Nederlandse leiding kan worden ontbeerd."

*

Drie dagen later, 18mei '28, werd in Batavia het tweede nationale congres
van de PNI geopend. Het duurde drie dagen. Op de eerste dag gaven
afgevaardigden van niet minder dan vijftig inheemse organisaties blijk
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