
TWEE BEWOGEN DECENNIA

Het was een slimme zet. Eind' 33 besloten de leden van de Stuw-groep,
de uitgave van hun blad te beëindigen - de in Indië werkzame Neder-
landers waren toen nog minder ontvankelijk geworden voor hun denk-
beelden dan zij begin '30 al waren geweest; dat was gevolg van een
gebeuren dat de Europeanen in Indië diep had geschokt: de geheel
onverwachte muiterij op het pantserschip 'De Zeven Provinciën'.

*

Die muiterij 1 was in hoofdzaak, zij het niet uitsluitend (wij komen daarop
nog terug), een sociaal protest: protest van bij de marine in dienst zijnde
minderen, inheemsen zowel als Europeanen, tegen de bezuinigingsmaat-
regelen van het gouvernement.

In de eerste twee decennia van deze eeuw hadden die minderen enkele
bonden opgericht, eerst alleen van Europeanen, later ook van inheemsen.
Van 1905 af was de marine namelijk inheemsen op de schepen in dienst
gaan nemen en voor hen was in 'IÓ in Makassar de Kweekschool voor
inlandse schepelingen opgericht. Tenslotte waren er vijfEuropese en drie
Inlandse personeelsbonden - de (Europese) Bond van Marine-schepelin-
gen was de grootste.

Eerder gaven wij weer dat zich in de Eerste Wereldoorlog af en toe
onrust bij de marine voordeed: in 'IÓ op 'De Zeven Provinciën', in '18

op de 'Koningin Regentes'. Bij de Bond van Marine-schepelingen werd
in die tijd een lied populair dat zich onverholen op basis van de klassen-
strijd stelde:

'Werkers, waar g' ook zwoegt en lijdt,
zijn wij niet van enen bloede?
Striemt ons niet dezelfde roede
welker scherpte gij ook lijdt?

1 Wij hebben haar in hoofdstuk 7 van het in '69 verschenen deel I van ons werk,
Voorspel, al met enige uitgebreidheid beschreven - veel daarvan willen wij nu
herhalen, zulks alomdat, naar wij veronderstellen, dit aan Nederlands-Indië gewijde
deel lezers zal trekken die Voorspel niet bezitten. Wij hebben nu bovendien rekening
kunnen houden met het in '75 verschenen proefschrift van J. c. H. Blom: De muiterij
op 'De Zeven Provinciën '. Reacties en gevolgen in Nederland (herdrukt en met een nieuwe
inleiding uitgebracht in '83) en met de in '78 verschenen herinneringen van een van
de muiters, de korporaal-machinist M. Boshart: De muiterij op 'De Zeven Provinciën'.
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