BEGIN VAN DE INDISCHE NSB

Club was er binnen het Nederlandse deel van de Indische samenleving
eigenlijk geen plaats voor haar.

Was er dan wél plaats voor een Indische NSB?

Ja, omdat zij als deel van de Nederlandse NSB steun kon gaan
verlenen aan een beweging die beloofde, een ander Nederland te doen
ontstaan: ontheven aan alle verdeeldheid, bevrijd van partijtwisten, anti-
socialistisch, autoritair bestuurd, militair sterker. Zulk een Nederland zou
aan de verlangens van veel in Indié werkzame Nederlanders tegemoet
komen. In hun deel van de samenleving kwam de voor Nederland zo
karakteristieke ‘verzuiling’ met haar sterke levens- en wereldbeschouwe-
lijke bindingen nauwelijks voor; de groeperingen die als filialen van de
in Nederland invloedrijkste politieke partijen gezien konden worden,
waren klein, in het Indisch staatsbestel speelde de democratie een onder-
geschikte rol en uit de koloniale verhoudingen vloeide de behoefte voort
aan het ‘sterke gezag’ (welkom ook aan veel Indische Nederlanders!) dat
Mussert voor Nederland in het uitzicht stelde. Hitler die dat ‘sterke gezag’
in Duitsland ging verwezenlijken, kreeg in ’33 en eerstvolgende jaren in
Indié in de Europese bladen een uitgesproken goede pers en de Indische
NSB die van eind ’33 af aanhangers ging werven voor Musserts denk-
beelden, mocht zich van meet af aan verheugen in de steun van verschei-
dene van die bladen, o.m. van Het Nieuws van de Dag, De Locomotief en
het Algemeen Indisch Dagblad en vooral ook van De Java-Bode, die sinds
’31 onder hoofdredactie stond van Zentgraaff, een van de oprichters van
de Vaderlandse Club — deze had, eveneens in ’31, geweigerd als journalist
de leiding van het bestuur van die groepering te aanvaarden en had als
lid bedankt.

Voor wat Nederlanders in Indié hadden opgebouwd, koesterde Mus-
sert grote bewondering. Persoonlijk kende hij Indié niet — hij had
behoefte aan een raadsman. Die vond hij in een Indische Nederlander,
de oud-overste van het Knil J. Hogewind, in de beginjaren van de NSB
hoofd van de organisatie-afdeling van het hoofdkwartier. Het was Ho-
gewind die ten behoeve van Mussert in Nederland een Indische Raad
vormde; hij nam daar in hoofdzaak andere Indische Nederlanders in
op. ¢
Eind ’33, gelijk gezegd, begon de Indische NSB zich te ontplooien.
Zij ging een weekblad uitgeven, Indié-Houzee (later Het Nationale Week-
blad geheten) en op Java en in de Buitengewesten afdelingen oprichten.
Spoedig ontstond grote verdeeldheid: verdeeldheid tussen Nederlanders
en Indische Nederlanders die elkaar de bestuursposten in de nieuwe
organisatie gingen betwisten. Er waren er onder die Nederlanders die de
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