
MUSSERT IN INDIË

schreef hij later, 'maar niet uit het hout gesneden om een leidersrol te
vervullen'!) had hij tegen, dat deze, door Colijn te bestrijden, bemoei-
lijkte dat de anti-revolutionaire staatsman in autoritaire richting op-
schoof. De Jonge's bezwaren tegen de NSB lagen dus in het tactische,
niet in het principiële vlak en de houding die men in Nederland jegens
de NSB innam (een verbod aan ambtenaren om lid van de NSB te zijn,
'dat', aldus de Jonge, 'toenmaals hoogstaande en onverdacht goede
Nederlanders trof ... en verder pesterij, treiteren en provocatie'") keurde
hij af - hij had een voorstel van de procureur-generaal om de NSB ook
in Indië voor ambtenaren te verbieden naast zich neergelegd.

Bij de tweede -, de afscheidsaudiëntie speelde bij de Jonge mede, zo
schreef hij later, 'een zekere geprikkeldheid over de houding van Hol-
land' een rol': de gouverneur-generaal was van mening dat de publieke
opinie in Nederland, die de eerste audiëntie scherp had afgekeurd, zich
met zijn beleid niet te bemoeien had. Een groot deel van de Europese
pers in Indië viel hem bij. 'De landvoogd', aldus midden augustus het
Soerabaiaas Handelsblad, 'heeft het geschreeuw op waardige wijze beant-
woord door de heer Mussert een tweede audiëntie toe te staan."

Niet ten onrechte zagen de in Indië gevestigde Nederlanders al de
eerste aan Mussert toegestane audiëntie als een aanwijzing dat de gou-
verneur-generaal zekere sympathie voor de NSB koesterde.' De Jonge's
houding kwam de belangstelling voor Musserts rondreis ten goede. De
onder Den Haag ressorterende officieren van de Koninklijke Marine
mochten de vergaderingen waar Mussert sprak, niet bezoeken, de offi-
cieren van het Knil wèl en menigeen hunner ging naar Mussert luisteren.
Overal waar de leider van de NSB sprak, trok hij volle zalen. Onder het
gehoor bevonden zich dan vaak Nederlandse bestuursambtenaren - zo
in Palembang, waar de assistent-resident, aldus zijn herinneringen, 'met
innerlijke tegenzin' Musserts betoog volgde, maar 'niet alzo de resident
en de burgemeester en vele anderen', door wie 'gejuicht' werd."

I De Jonge: Herinneringen, p. 323. 2 A.v. p. 313. 'A.v., p. 323. 4 Soerabaiaas
Handelsblad, 14 aug. 1935, aangehaald a.v., p. 320. 5 Kort voor Musserts aankomst
deden zelfs geruchten de ronde dat de Jonge's echtgenote tegen een journalist had
gezegd dat haar man lid was van de NSB en het zou toejuichen indien deze het in
Indië voor het zeggen zou krijgen. 'Het komt mij voor', schreefKerstens, de voorzitter
van de Indische Katholieke Partij, aan een Tweede Kamer-lid van de RKSP, 'dat deze
mededelingen juist zijn' (vast staat dat de Jonge nooit lid van de NSB is geweest),
'omdat dit strookt met alles wat wij van de GG weten.' (brief, 16 juli 1935, van P. A.
Kerstens aan L. J. M. Feber, ARA, archief Kerstens, 20) 6 D. van der Meulen: Hoort
gij de donder niet?, p. 138.

379


