
DE INDISCHE NSB STEUNT DE NEDERLANDSE

Hogewind en van Duyl wezen er in hun contacten vooral op dat de
in mei '37 te houden Tweede Kamer-verkiezingen voor de NSB van
eminent belang waren: dàn moest de partij de grote sprong maken die
in '30 aan de NSDAP in Duitsland was gelukt. Hun betogen hadden in
zoverre succes dat de bedragen welke de Indische NSB naar Utrecht
overmaakte, zeer aanzienlijk stegen: van f 8 000 in '35 en bijna f 16000
in '36 tot bijna f 55000 in '37.' Die stijging hielp niet: in mei '37 (in
Indië had van Starkenborgh inmiddels de Jonge's plaats ingenomen)
werd het stemmenpercentage van de NSB bijna gehalveerd en de partij
verwierf slechts vier van de honderd Kamerzetels.

In Indië wekte die nederlaag grote teleurstelling bij de NSB'ers, zulks
vooralomdat, gelijk vermeld, de actie van de Indische NSB gericht was
op machtsvorming niet in Indië maar in Nederland. Nu, dáár was de NSB
kennelijk op haar retour - wat voor zin had het dan, zich in Indië voor
haar in te zetten? De aanhang groeide niet langer (volgens de gegevens
van het Utrechtse hoofdkwartier had de Indische NSB eind '36 4564
leden en begunstigers, eind '37 4619) en die aanhang had in financieel
opzicht minder voor de beweging over: het naar Utrecht overgemaakte
bedrag daalde van bij na f 55 000 in '37 tot bijna f 24 000 in '38.2 Bovendien
werd de Indische NSB in de tweede helft van' 37 door twee zware slagen
getroffen: het bericht dat Hogewind de NSB vaarwel had gezegd en dat
van Duyl, beschuldigd van samen te zweren tegen Mussert, was geroy-
eerd, wekte bij veel NSB'ers verbazing en deed sommigen uittreden
- ook deed zich eind '37 een ernstige crisis in de leiding van de Indische
NSB voor.

Die crisis vloeide voort uit het feit dat mr. M. M. Rost van Tormingen
en anderen van '36 af binnen de NSB en in haar organen met kracht de
rassen-beginselen waren gaan verkondigen - maar wat werd, als men 'de
zuiverheid van het bloed' vooropstelde, de plaats van de gemengdbloe-
digen, in dit geval de Indische Nederlanders? Beschouwingen die in het
weekblad van de NSB, Volk en Vaderland,en in maandbladen als Ontwa-
kend Volk verschenen, lokten in Indië protesten uit; de beste propagandist
die de NSB in Indië had, een met een inheemse vrouw gehuwde
Nederlander, zond van der Laaken in november tj-z een briefwaarin hij
schreef dat hem 'het moment gekomen (leek) om de strijd in de Bewe-

1 Onze cijfers zijn gebaseerd op de financiële administratie van het hoofdkwartier
der NSB - volgens de gegevens die de recherche in '40 in het archief van de NSB te
Bandoeng in beslag nam, zou in '37 bijna f 90000 naar Utrecht zijn overge-
maakt. 2 Volgens de gegevens van de recherche: ruim f 40000.


