
MUSSERT EN DE INHEEMSEN

dat Indië een gelijkwaardige plaats in het Nederlands imperium moest
krijgen en dat de inheemsen als 'Indische Nederlanders' zich gelijkwaar-
dig naast de 'echte Nederlanders' moesten kunnen opstellen.' In juli '38
werd hij iets duidelijker: aan Becking die hem gevraagd had hoe gehan-
deld moest worden ten aanzien van een Menadonees die zich nationaal-
socialist voelde, schreef hij dat alle volkeren van de archipel zoals de
Javanen, de Menadonezen en 'de bewoners van de Padangse Bovenlan-
den' elk 'hun eigen gebied zullen krijgen met de mogelijkheid tot
uitbreiding. Zij zullen zoveel mogelijk door eigen hoofden worden
geregeerd.' Welnu: 'als een cement dat al deze volkeren bijeenhoudt,
zullen de Groot-Nederlanders werken' - dat zouden ook de in een
Menadonese NSB verenigde Menadonezen kunnen zijn en van die
Menadonese NSB zou de man die zich tot Becking had gewend, lid
kunnen worden - maar die Menadonese NSB was er nog niet. Arme
sollicitant! 'Als Menadonees', aldus Mussert,

'kan hij van de Nederlandse NSB geen lid worden." Maar hij is een goed
imperiumbouwer en dus staat hij bij ons in hoog aanzien. Hoe moeten wij dit
aanzien tot uiting brengen? Donateur is daartoe volkomen ongeschikt. Wij
kunnen hem toch ook moeilijk beschermheer maken! Wat kan dan wèl voor de
niet-Nederlandse imperiumbouwers die onze grote sympathie en achting heb-
ben? Wilt u daarover eens nadenken ?'3

Dat Musserts abstracte overpeinzingen volstrekt naast de Indische
werkelijkheid stonden waarin aan de zijde der inheemsen de tegen een
Nederlands 'imperium' gerichte nationalistische denkbeelden steeds die-
per wortel schoten, behoeft nauwelijks betoog. Men kan de leider van
de NSB evenwel niet verwijten, dat hij in dat opzicht irreëler dacht dan
Colijn, de Jonge en zovele anderen.

I Aangehaald door S. L. van der Wal: 'De NSB in Nederlands-Indië', Bijdragen en
mededelingen van het Historisch Genootschap, 1968, p. 55. 2 Er waren afdelingen van de
jeugdorganisatie van de Indische NSB, de Nationale ]eugdstorm, die ook Indisch-
Chinese en inheemse jongeren als lid toelieten en d' Ansembourg zei in de zomer van
,38 in een bespreking met hogere kaderleden van de Indische NSB dat 'loyale Inlanders
en Nederlands denkende Chinezen' 'bij hoge uitzondering' lid konden worden.
(verslag z.d., gevoegd bij de brief, 28 sept. 1938, van L. Th. Becking aan A. J. W. Harloff,
NSB, 10 d) 3 Brief, 7 juli 1938, van Mussert aan L. Th. Becking (a.v., 10 c).


