
SOEKARNO WEER IN ACTIE

Indonesië worden. De Partindo daarentegen was niet een groepering van
socialisten maar van nationalisten die, wijzend op de euvels van de
koloniale samenleving, grote inheemse volksmassa's in beweging wilde
brengen, precies zoals de PNI had gedaan.

Dit verschil tussen de Partindo en de PNI-Baroe viel samen met (en
was tegelijk de uitdrukking van) een verschil in persoonlijkheden: See-
karno, de 'romantische revolutionair', was flamboyant, een in wezen in
de Javaanse mystiek gewortelde agitator met groot begrip voor de kracht
van de Islam - Hatta en Sjahrir waren meer gereserveerde, Westers-
gevormde intellectuelen, afkerig van demagogie, en Sjahrir was boven-
dien van de Islam vervreemd. Juist het demagogisch element in Soekar-
no's persoon en optreden werd door de twee voormannen die in Ne-
derland gestudeerd hadden (Sjahrir had er zijn studie in de rechten niet
afgemaakt), als een gevaar beschouwd - Soekarno van zijn kant zag Hatta
en Sjahrir als studeerkamer-geleerden die niet beseften dat in de politiek
niets te bereiken valt zonder contact met de brede massa.

*

Na zijn toespraak in Soerabaja, 2 januari' 32, zocht Soekarno onmiddellijk
contact met Sjahrir. 'Soekarno is vrij', schreef deze op 4 januari aan een
relatie in Nederland in een brief die door de PID in Indië (of door de
Centrale Inlichtingsdienst in Nederland) werd onderschept,

'en gaat een nieuwe partij oprichten, met de bedoeling om de bestaande twee
groepen der oude PNI weer tot elkaar te brengen. Ik heb hem gesproken en hij
heeft gesmeekt haast om medewerking van mijn kant. Ik heb hem desondanks zakelijk
kunnen beantwoorden, hem aangeraden om onze positie, ons standpunt te
bestuderen. Het wordt nu heel erg moeilijk voor ons, omdat het overgrote deel
van de bij ons aangeslotenen fanatieke aanhangers van Soekarno zijn en zo gauw
mogelijk weer met hem vereend willen zijn, met het gevaar zelfs, dat zij van de
door ons zo moeizaam opgebouwde principes weglopen. Men spreekt nu onder
ons al van de Soekarno- en de Hatta-stroming .... Ik verwacht dat Soekarno
gewoon de oude lijn zal volgen ... Toch kunnen wij hem niet zonder meer laten
gaan. Hij heeft het volk een paar jaar lang gefascineerd en zal dat ook nu weer
doen, hij blijft vooralsnog een overheersende politieke factor."

I Brief, 4 jan. 1932, van Sjahrir aan M. Tas-Duchateau, aangehaald in de brief, 19 aug.
1933, van de proc. gen. aan de Jonge, in Kwantes, dl. III, p. 872-73.


