
TWEE BEWOGEN DECENNIA

Enkele maanden lang hield Soekamo zijn pogingen vol om van de
Partindoen de PNI-Baroe,één nieuwe partij te maken. Hij had geen succes:
Sjahrir wist een deel van zijn aanhang bijeen te houden en Soekarno
moest dus kiezen bij welke partij hij zich zou aansluiten. Hij koos de
Partindo, hield zich eerst korte tijd ietwat op de achtergrond maar werd
in april '32 tijdens het tweede congres van de Partindo dat in Soerabaja
plaatsvond, tot voorzitter van het hoofdbestuur gekozen. Onder zijn
invloed werd een nieuw program van eisen opgesteld dat o.m. behelsde
dat alle democratische grondrechten in volle omvang zouden worden
ingevoerd, de exorbitante rechten, het passenstelsel en de ongelijkheid
in de rechtsbedeling opgeheven, het Indonesia Raya als volkslied erkend,
de resterende particuliere landerijen aangekocht, de belastingen her-
vormd, de herendiensten volledig afgeschaft, de inheemse vakbonden
erkend - ook moesten het onderwijs en de geneeskundige hulp kosteloos
worden en dienden de fabrieken voor opium en alcoholische dranken te
worden gesloten.

In de tweede helft van '32 ontplooide de Partindo niet veel activiteit
maar in de eerste maanden van '33 (de partij had toen ca.veertienduizend
leden) werden in tal van plaatsen op Java vergaderingen belegd waarin
gepoogd werd de in het program gestelde eisen in het publiek te ver-
kondigen. In februari-maart maakte Soekarno een tournee door Midden-
Java waar hij op zeventien vergaderingen het woord wilde voeren; twee
daarvan mochten niet doorgaan en op zeven andere werd door de
aanwezige rechercheurs voortzetting van de bijeenkomst verboden - het
uiten van de woorden 'imperialisme' of 'kapitalisme' was daar al vol-
doende voor geweest. In de eerste helft van juli hield de Partindo drie
openbare vergaderingen in Soerabaja waar zij toen omstreeks tweedui-
zend leden had (het totale ledental was tot ca. twintigduizend gegroeid).
Alle drie werden door de politie die inmiddels het toezicht op bijeen-
komsten van de Partindo en PNI-Bóroe verscherpt had, ontbonden, 'het-
geen', zo rapporteerde de gouverneur van Oost-Java aan gouverneur-
generaal de Jonge,

'slechts met veel moeite en onder gejoel en gehoon der menigte kon geschieden.
Een climax in het morrend verzet tegen de politie is duidelijk te bespeuren: bij
het uiteendrijven van de laatste vergadering moest zelfs van de gummistok
worden gebruik gemaakt."

, Brief. 22 juli 1933. van de gouverneur van Oost-Java aan de Jonge in a.v.. p. 852.


