
SOEKARNO OPNIEUW GEARRESTEERD

Eind juli werd in een in Bandoeng gehouden bestuursvergadering van
de Par/indo besloten, een z.g. stootbrigade van jongeren I te belasten met
contraspionage-werkzaamheden 'door', aldus de procureur-generaal
(kennelijk hadden hem van PlO-spionnen afkomstige berichten bereikt)
'de huizen van politie- en bestuursambtenaren te schaduwen, teneinde
de personen te leren kennen die diensten voor die ambtenaren verrich-
ten'"; leden van de stootbrigade zouden die personen dan moeten volgen
teneinde hun identiteit vast te stellen.

Midden augustus kwam de procureur-generaal tot de conclusie dat, zo
stelde hij op schrift, Soekarno's 'demagogische kracht nog allerminst was
afgenomen, want van heinde en ver kwamen de lieden, vaak in groten
getale, om de leider te horen', en bovendien begon hij in zijn propaganda
'meer en meer naar links over te hellen'.' Voor een tweede proces-
Soekarno voelde de procureur-generaal niets, zijn overtuiging was, 'dat
thans (na de voorgeschiedenis van de jaren 1929 t.m. 1931) nog slechts
één middel overblijft om zowel de bevolking als de overheid afdoende
tegen deze voor de openbare rust en orde hoogst gevaarlijke en onver-
beterlijk gebleken volksmenner te beschermen': internering ergens in
Indië.'

De Jonge en de Raad van Nederlands-Indië verenigden zich met dat
voorstel, Soekarno's gangen werden door spionnen van de PlO gevolgd
en toen hij in de vroege ochtend van I augustus '33 het huis verliet van
Mohammed Hoesni Thamrin, die sinds '27 als lid van de Volksraad van
grote sympathie voor de nationalisten had getuigd, werd hij gearresteerd
en opnieuw naar de Soekamiskin-gevangenis overgebracht - nog die-
zelfde dag werd namens het gouvernement in de Volksraad verklaard dat
zijn internering 'in overweging (was) genomen."

Tegelijkertijd werd, gelijk reeds vermeld, voor de Par/indo en de
PNI-Baroe het vergaderrecht beperkt - van oktober af konden zij in het
geheel niet meer vergaderen; ook was in de eerste negen maanden van
'33 het toezicht op de inheemse pers verscherpt en waren talrijke redac-
teuren van inheemse bladen tot gevangenisstraf veroordeeld. Het was
duidelijk: oppositie tegen het gouvernement die een agitatorisch karakter
had, werd niet langer geduld.

I Met de vorming van dergelijke brigades die, als ze geen vertrouwelijke opdracht
hadden, een uniform droegen, was in juni op voorstel van Soekarno een begin
gemaakt. 2 Brief, 19 aug. 1933, van de proc. gen. aan de Jonge, a.v., p. 879. 3 A.v.,
p.875-76. 4 A.v., p. 882-83. 5 A.v., p. 867.


