TWEE BEWOGEN DECENNIA

‘In een afzonderlijke oplossing van de Spaanse of Parific-crisis geloof ik nu al
lang niet meer . .. De situatie is nu zé dat het krankzinnig zou zijn, te denken
en te doen alsof er niets veranderd is, zolang wij maar een kolonie van Nederland
blijven ... De nationalistische propaganda in antithese tot de Nederlandse over-
heersing (kan) niet meer de voornaamste taak van onze beweging . . . zijn. Er (is)
een groter, directer en dankbaarder taak ... gekomen waardoor ... de non-
codperatie opgeborgen kan worden, tijdelijk of voorgoed, dat weten wij nu nog
niet.

Er gaat immers een reéle basis van samenwerking ontstaan tussen Nederland
en Indonesia, want de verhoudingen in de wereld van nu vormen niet alleen een
bedreiging van het Nederlandse rijk maar ook van elk toekomstig zelfstandig
Indonesia . .. Duidelijk (is) dat wij ondubbelzinnig in hetzelfde kamp moeten
gaan staan als Holland, omdat er nu grotere antithesen zijn ontstaan die de
antithese tussen Holland en Indonesia overschaduwen en minder belangrijk ma-
ken.

... Wij zijn nu weerloos, weerlozer nog dan Nederland zelfs zonder diens
bondgenoot Engeland. Wij zijn dus genoodzaakt bondgenoten te vinden of te
maken . .. Als dat inzicht baanbreekt, dan is ook de mogelijkheid tot samenwer-
king er, want dan zullen beide leden van dit bondgenootschap elkaar vrijwillig
en bewust nodig hebben.”

Men ziet: hij gaf het ideaal van een ‘zelfstandig Indonesia’ niet prijs
— wgel hield hij voor dat land nauwe samenwerking met Nederland
geboden en ter voorbereiding daarvan wilde hij het beginsel van de
non-codperatie loslaten, ‘tijdelijk of voorgoed, dat weten wij nu nog
niet.”

Uit een op grond van Sjahrirs opvattingen geschreven artikel werden
deze gedachtengangen in april '39 bekend aan het Haagse departement
van kolonién, hetwelk de Algemene Secretarie te Buitenzorg inlichtte.
Sjahrir ontving geen enkele reactie.

In tegenstelling tot Hatta, Sjahrir en Tjipto leefde Soekarno op Flores in
intellectuele eenzaamheid. Zijn tweede vrouw was een sterke persoon-
lijkheid maar weinig ontwikkeld en hij kon op Flores ook verder geen
gesprekspartners vinden die van zijn niveau waren. Vaak verveelde hij
zich. Ter afleiding vertaalde hij een biografie van Koning Ibn Saoed van

! Sjahrir: Indonesische overpeinzingen, p. 177-80.
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