
SOEKARNO IN BALLINGSCHAP

Saoedi-Arabië en schreef hij een dozijn amateurtoneelstukken die ook
werden opgevoerd. Opnieuw verdiepte hij zich in de Islam waarbij hij
tot de conclusie kwam dat deze grondig gemoderniseerd moest worden.
In de loop van '37 kreeg hij in toenemende mate last van malaria
- gouverneur-generaal van Starkenborgh kon toen in februari '38 goed-
vinden dat hij overgeplaatst werd naar Benkoelen (Zuid-Sumatra). De
reisroute daarheen werd geheim gehouden. 'Indien', aldus in mei '38 een
te Soerakarta verschijnend inheems weekblad,

'het bestuur de menigte zou hebben toegestaan hem te verwelkomen of indien
ir. Soekarno per nachttrein van Soerabaja naar Batavia zou zijn vervoerd, is het
zeker dat, al was het te middernacht gebeurd, de mensen van alle kanten naar elk
station zouden zijn toegestroomd." '

Niet anders ging het op Zuid-Sumatra waar Soekarno, die in Benkoe-
len het vroegere paleis van Governor Raffles bewoonde (hij ontving er
een ruime gouvernementstoelage van f ISO per maand), af en toe reizen
in de omgeving mocht maken. 'Zijn charisma', aldus de controleur van
Benkoelen, dr. L. G. M. Jaquet,

'was zodanig dat een overigens volkomen loyale bevolking bij de stations van
de Zuid-Sumatra Spoorweg waar Soekarno op doorreis naar Benkoelen langs-
kwam, op de knieën lag te sembah'en (het brengen van een zeer beleefde
Indonesische groet)."

Wat Soekarno's opvattingen betreft: hij zette zich in de afdeling-
Benkoelen van de Mohammadijah actief voor de gelijkstelling van de
vrouw in (en wekte daarmee aanstoot bij meer orthodoxe Islamieten) en
ook hij ging meer en meer vrees koesteren voor het Japanse imperialisme.
In de tweede helft van '38 kon Jaquet hem regelmatig bezoeken - deze
beschreef Soekarno later als' een charmant man, artistiek begaafd, belezen
en intelligent', 'in de eerste plaats een political animal en een mengeling
van marxist, mysticus, modernisator en Islamiet'." Bij het eerste bezoek
kwam Jaquets dissertatie over de industrialisatie van Japan ter sprake. 'Hij
heeft mij', aldus Jaquet,

'met wetenschappelijke argumenten zijn grote terughoudendheid jegens Japan
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