
TWEE BEWOGEN DECENNIA

'merdekd and the concept of Indonesia was spread through word of mouth by the
party-faithful in towns and villages" - trouwens (en gelijk eerder opge-
merkt), ook de Taman Siswo-, de Mohammadijah- en de overige 'wilde
scholen' speelden in dat opzicht een belangrijke rol: er begon een
nationalistisch-gezinde jeugd op te groeien welker opvattingen en da-
dendrang een toenemende druk gingen uitoefenen op de ouderen.

En er moet nog een belangrijk gevolg worden vermeld dat uit de
gebeurtenissen van '27 tot '34 was voortgevloeid: de Indonesische natio-
nalistische beweging ('beweging' in de ruimste zin des woords genomen)'
had een leidersfiguur gekregen, een kristallisatiepunt voor alle Messiaanse
aspiraties: Soekarno. Niet met de inheemse bestuurders, niet met de
regenten en andere volkshoofden werd door velen de toekomst geasso-
cieerd, maar met hèm, de banneling eerst op Flores en vervolgens in
Benkoelen.

*

Midden augustus '36 kwam de Jonge in conferentie bijeen met de
hoofden van het Nederlands en van het inheems bestuur op Java: drie
gouverneurs, alle residenten en alle regenten. 'Over de politieke toestand
heeft de Landvoogd', aldus het verslag der conferentie",

'weinig te zeggen. In het algemeen is er reden tot tevredenheid. Al is een kleine
opleving van onrust hier en daar te verwachten ... , waakzaamheid en zo nodig
beraden en rustig ingrijpen zullen dit zonder twijfel kunnen beheersen.

Als hij terugziet op de afgelopen vijf jaar, is Zijne Excellentie eigenlijk
verbaasd over het weinige dat nodig is geweest om orde en rust te handhaven.
Maar wanneer hij Zich dan bepaalt tot het heden en Zich realiseert dat hij Zich
temidden van het gehele regentencorps bevindt, verdwijnt deze verbazing. Im-
mers, dit goede, rustige, geduldige volk, bestuurd door mannen van positie en
aanzien als die der regenten, moet in vrede kunnen leven, als men de weinige
kwaadwillende elementen slechts weet te beheersen.'

Enkele regenten die vervolgens aan het woord kwamen, trokken, elk
voor hun ressort, de bodem onder dit optimistisch en zelfingenomen
betoog weg. De regent van Bandoeng (West-Java) noemde het wel
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