
TWEE BEWOGEN DECENNIA

Jhr. mr. Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Sta-
chouwer was, toen hij op 17 september 1936 als gouverneur-generaal
geïnstalleerd werd, acht-en-veertig: een man in de volle kracht van zijn
jaren.

Toen hij in 1888 in de stad Groningen werd geboren (zijn vader en
moeder stamden beiden uit oude Groninger geslachten) was zijn vader
er notaris: een zeer preciese, strikt denkende, buitengewoon arbeidzame
man ('als we met vakantie waren', aldus zijn zoon, 'zei hij al na een dag
oftien: hè, ik wou dat ik weer aan het werk was"), liberaal van overtui-
ging, afkerig van partijpolitiek; hij werd later burgemeester van de stad
-, nog later commissaris van de koningin in de provincie Groningen.
Van de moeder ging op de zoon, zo meende hij zelf, een nog grotere
invloed uit dan van de vader: ze was een opvallend wilskrachtige vrouw,
gedomineerd door het begrip plicht dat ze haar twee kinderen (een zoon,
een dochter) voortdurend inscherpte (' 'plicht' was het woord dat we thuis
het meest hoorden."), Zelfstandig denken werd in dit liberale milieu
aangemoedigd. De jonge van Starkenborgh kwam omstreeks zijn zeven-
tiende jaar (hij legde toen van de vijfde klas van het gymnasium uit met
succes het staatsexamen af dat hem toegang gaf tot de universiteit) tot de
conclusie dat hij na zijn catechisatie niet bereid was, kerkelijk lidmaat te
worden omdat de afte leggen geloofsbelijdenis hem niets meer zei; hij
weigerde, als enige.

Na zijn studie in de rechten (tijdens de studie was hij een jaar lang
praeses, voorzitter, van het Gronings Studentencorps) promoveerde hij op
drie-en-twintigjarige leeftijd. Hij werkte een jaar op een Gronings ad-
vocatenkantoor en aanvaardde vervolgens een functie bij Buitenlandse
Zaken. Hij was werkzaam in Den Haag, in Brussel, in Washington (waar
hij in '15 in het huwelijk trad met de dochter van de Amerikaanse gezant
in Brussel), in Parijs, opnieuw in Washington en tenslotte in Berlijn. In
'25 werd hij als opvolger van zijn door koningin Wilhelmina warm
gewaardeerde vader tot commissaris van de koningin benoemd. Zijn
werk bij Buitenlandse Zaken en in de diplomatieke dienst had hem
weinig bevredigd - de hoge functie in Groningen beviel hem beter. Toen
Ruys de Beerenbrouck hem in de zomer van '29 vroeg, minister van
buitenlandse zaken te worden, weigerde hij - de binnenlandse politiek
met al haar nerveuze beslommeringen en partijgewoel (zelf was hij bij
geen enkele partij aangesloten), het contact ook met het parlement dat
hem veelal tot snelle, geïmproviseerde reacties zou nopen, trokken hem
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