VAN STARKENBORGHS CARRIERE

niet in het minst aan en bovendien zou het derde kabinet-Ruys zich laten
leiden door, aldus het program, ‘christelijke beginselen’, ‘mijn vrienden’
(weinige ~ daarvoor had hij teveel rondgezwalkt) ‘zouden er niets van
begrepen hebben als ik zo iets zou onderschrijven.’

Acht-en-een-half jaar leidde hij het Gronings provinciaal bestuur. Hij
ontpopte zich als een verstandig regent. In ’33 werd hem een nieuwe
functie in de buitenlandse dienst aangeboden, een belangrijke: gezant te
Brussel. Hij accepteerde en verwachtte nadien dat hij in die dienst zijn
loopbaan zou voortzetten en voltooien.

Maar het liep anders. In de lente van ’36 drong het gerucht tot hem
door dat Colijn, minister van kolonién, overwoog hem als gouverneur-
generaal van Nederlands-Indié voor te dragen. Noch hij, noch zijn vrouw
(alle belangrijke aangelegenheden placht hij met haar te bespreken) was
daar erg enthousiast over; hij sprak met haar af dat hij zou afwachten wat
verder zou geschieden en dan zou doen wat de plicht voorschreef.
Inderdaad, er kwam een uitnodiging voor een gesprek met Colijn. Het
duurde maar kort. Of voor van Starkenborgh de handhaving van het
Nederlands gezag voorop stond, behoefde Colijn niet te vragen — dat
sprak vanzelf. Wel kwam de positie van zending en missie ter sprake:
Colijn zei dat de opvattingen van de liberale, niet-Christelijke candidaat,
naar hij aannam, wel van de zijne verschilden, maar de anti-revolutio-
naire staatsman verwachtte ook op dat gebied geen moeilijkheden. De
benoeming werd een feit — benoeming van een gouverneur-generaal die
in het ouderlijk huis haast nooit over Indié had horen praten (‘Indié was
een belegging in handels- en scheepvaartondernemingen’?), die nooit in
Indié was geweest, die vreemd stond tegenover de Indische problematiek
en die er zich bovendien niet voor had geinteresseerd; hij kende ook de
Wet op de Indische staatsinrichting niet en hij kreeg, toen hij Nederland
verliet, geen instructie mee. ‘Ik heb mij niet ongerust gemaakt over al
die manco’s’, zei hij ons vijf-en-twintig jaar later, ‘ik zou het allemaal
wel bekijken als ik er was.” v

Een man dus met een natuurlijk zelfvertrouwen. Ock een man van,
zei van Mook later (en dat had hij beter gezien dan vele anderen), ‘een
grote, haast dichterlijke gevoeligheid’* — inderdaad, maar die gevoelig-
heid mocht niet getoond worden. In zijn optreden toonde van Starken-
borgh zich steeds verstandelijk, redelijk, vormelijk en gedistantieerd.
‘Het was net’, aldus weer van Mook, ‘of er een gordijn hing tussen hem
en ieder ander mens. Hij was prettig en gemakkelijk in de omgang maar

''Av. 2 Av. ® Av. * H.J. van Mook voor Radio Oranje, 6 sept. 1942.
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