
VAN STARKENBORGHS OPVATTINGEN

Op de Jonge had van Starkenborgh vóór dat hij de tijdelijkheid van
het Nederlands regime terdege besefte. 'Ik heb', zei hij ons in '57, 'al kort
na aankomst in Indië beseft dat wij natuurlijk Indië niet altijd zouden
kunnen behouden. Wij moesten daar het intellect verder tot ontwikke-
ling brengen en dan zouden wij, als alles goed ging, een bepaald verbond
kunnen handhaven", 'de behoefte om (Indië) voor te bereiden op een
later zelfstandig-worden, was dringend" - en daarbij wijzen wij er op
dat, los nog van de vraag of daartoe voldoende wil aanwezig was,
Nederland, zoals in de paragraaf 'Onderwijs' van hoofdstuk 4 bleek, de
krachten niet had om het Indonesisch intellect in een aanvaardbaar tempo
op dat zelfstandig-worden voor te bereiden.

Het gevolg van de visie die zich bij de nieuwe landvoogd ontwikkelde,
was dat hij tot het vaste besluit kwam om in geen enkelopzicht aan het
Indonesisch streven naar onafhankelijkheid tegemoet te komen. Het
gebeuren met de toezeggingen die van Limburg Stirum eind '18 had laten
doen, stond hem daarbij als waarschuwend voorbeeld voor ogen: zij
hadden hoge verwachtingen gewekt die, toen zij gelogenstraft waren,
twijfel hadden gewekt aan Nederlands integriteit. 'Als u denkt', zei hij
in '48 aan de Enquêtecommissie,

'aan een eenheid van zienswijze van het begin van mijn ambtsperiode en later,
... (moet) u in aanmerking nemen dat zij goeddeels was ... beheerst door mijn
vaste overtuiging van de onrijpheid van de Indische gemeenschap om zichzelf te
besturen en van de onwenselijkheid ... om nog meer spanning in die gemeen-
schap te brengen door het ontwikkelen van grote toekomstplannen."

Over 'grote toekomstplannen' moest dus worden gezwegen; dat was
een politiek van immobilisme, opgezet en volgehouden met de bedoe-
ling niet om Indonesië's belangen te schaden maar om ze juist te bevor-
deren - een politiek evenwel die, gezien wat zich sinds de opkomst van
de Sarekat Islam in Indië had afgespeeld en wat bezig was zich af te spelen
in gebieden als Brits-Indië, Birma en de Philippijnen, gedoemd was te
mislukken. Van Starkenborgh was niet de eerste die voor Indië een
verstandige, ja een wijze voogd wilde zijn; het is de tragiekvan de laatste
gouverneur-generaal geweest dat de periode van voogdij, d.w.z. van het
Europees kolonialisme, snel ten einde liep, sneller in elk geval dan door
hem, die op zichzelf de tijdelijkheid van die periode heel wel besefte,
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