
DE CPN EN INDIË

torpedo naar de bodem van de oceaan (moest) worden gezonden' - hij
werd de grote overwinnaar bij de Tweede Kamer-verkiezingen van april
'33 en vormde spoedig zijn tweede kabinet waarin hij behalve minister-
president ook minister van koloniën was. Zijn kabinet verbood voor
ambtenaren het lidmaatschap van o.m. de CPN, de asp en Sneevliets
RSP, korte tijd later ook van de Perhimpoenan Indonesia, de Vrijdenkers-
vereniging 'De Dageraad' (in geen vereniging waren Multatuli's denk-
beelden sterker blijven leven) en, ter rechterzijde, de NSB.

*

De Sociaal-Democratische Partij, marxistische afsplitsing van de SDAP,
was de eerste Nederlandse politieke groepering die, nl. in 1914, de leuze
verkondigde dat het koloniaal bewind over Indië onmiddellijk beëindigd
moest worden. Toen deze SDP in '18 haar naam wijzigde tot CPN
(eigenlijk dus: CPH), bleef die leuze gehandhaafd. Wat de CPN terzake
in de jaren '20 ondernam, zag zij als onderdeel van het grote offensief
dat de Komintern voerde tegen de kapitalistische, koloniën bezittende
mogendheden. Het sprak voor haar vanzelf dat zij zich volstrekt solidair
verklaarde met de PKI, de Indonesische Communistische Partij - elke
PKI-voorman die in Nederland aankwam dan wel ons land passeerde op
weg naar Moskou of vandaar terugkomend, kon er zeker van zijn dat hij
op CPN-vergaderingen stormachtig zou worden toegejuicht. Darsono,
toen vice-voorzitter van de PKI, was de eerste die zulk een ontvangst
ten deel viel, toen hij, na aan het tweede Komintern-congres te Moskou
te hebben deelgenomen, via Nederland naar Indië terugreisde. In '22

werd Tan Malaka de eerste voorman van de PKI die, als derde, op de
CPN-candidatenlijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen werd ge-
plaatst; hij werd niet gekozen. Darsono was derde candidaat in '29 maar
ook hij bleef buiten de Kamer. In '33 nu, kort na het gebeuren met 'De
Zeven Provinciën', achtte de CPN een duidelijke demonstratie van
solidariteit met de in Indië vervolgde en op dat moment uitgeschakelde
PKI geboden: op haar candidatenlijst prijkten om-en-om een Neder-
lander en een Indonesiër, o.m. als no. 2 Alimin, de in '25 naar Singapore
en later vandaar naar Moskou vertrokken voorman van de PKI, als no. 4
Sardjono, de laatste voorzitter van de PKI, begin '28 naar Boven-Digoel
gedeporteerd, als no. 6 Roestam Effendi, voorzitter van de Perhimpoenan.
In april '33 werden vier CPN-candidaten gekozen, onder wie dus Alimin


