
KONINGIN WILHELMINA EN INDIË

in haar in '59 gepubliceerde levensherinneringen Eenzaam maar niet alleen,
'grote daden' te verrichten.' Op het ontwerp voor de eerste door haar uit
te spreken Troonrede, 1898, had zij slechts op twee punten kritiek,
waarvan één was dat meer hulde moest worden gebracht aan het Ko-
ninklijk Nederlands-Indisch Leger. Van Heutsz, de man die de grondslag
had gelegd voor het bedwingen van het Atjehs verzet, werd samen met
enkele stafofficieren in 1901 door haar in audiëntie ontvangen; 'dit was
voor mij', aldus haar levensherinneringen, 'de ontmoeting met een sterk
reëel leven. Daarginds werd een waarlijk groots werk verricht; er was
dus groot werk in de wereld te doen ... Een nieuwe wereld ging bij dit
bezoek voor mij open'? - bewoordingen die onderstrepen hoezeer zij
waardeerde wat van Heutsz in Atjeh en elders tot stand had gebracht. Het
mocht dan waar zijn dat koningin Victoria van Groot-Brittannië tegelijk
keizerin was van Brits-Indië, zij was óók heerseres over een groot gebied
in de tropen: Nederlands-Indië, dat het Indië van Nederland moest
blijven. Het viel haar moeilijk, de ethische politiek die met de voogdij-
gedachte een element van tijdelijkheid in de verhouding met Indië
bracht, te aanvaarden. Pas in 'lange persoonlijke gesprekken met Iden-
burg', voor de eerste maal minister van koloniën van september 1902 tot
augustus 1905, werd zij, aldus Thijs Booy, haar secretaris na haar abdicatie
(î948), 'gewonnen voor de idee der ethische koloniale politiek' - nadien
'(raakte) zij steeds meer geboeid door het ideaal van de opvoeding tot
zelfbestuur en laat in haar leven' (d.w.z. na haar abdicatie) 'was het voor
haar een axioma dat alle volken recht hadden op eigen soevereiniteit en
deze ook zouden verlangen ... Zij was (toen) verzoend met het gaan van
eigen wegen door de volken welker lot lange tijden ver weg in de
kanselarijen van Europa werd uitgemaakt. Ja, zij gaf die volken gelijk."

Van dat 'gelijkgeven' was in eerder tijd geen sprake.Nederlands-Indië
beschouwde zij toen als een integraal deel van het koninkrijk - een
koninkrijk dat haar, zo zag zij het, door God was toevertrouwd en dat
zij ongeschonden aan haar opvolgster uit het Huis van Oranje diende
over te dragen, mèt Indië dus, waar, in haar visie, Nederlanders slechts
zegenrijk hadden gewerkt. 'Indië', aldus een notitie van haar hand,
opgesteld voor de gesprekken die zij in de zomer van '42 met president
Roosevelt zou voeren, 'wij hebben het industrieel op poten gezet; vanuit
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