DE NON-COOPERATIE OPGEGEVEN

stellen, maar zij had, leek het, de verwezenlijking van dat ideaal geen
stap dichterbij gebracht.

Uit dit gebeuren werden lessen getrokken; de voornaamste was dat
men er wijs aan deed, het gouvernement niet te provoceren. Inderdaad,
het streven naar onafhankelijkheid ging in de tweede helft van de jaren
’30 vormen aannemen die het gouvernement minder gelegenheid boden
om in te grijpen. De inheemse politieke voormannen drukten zich
voorzichtiger uit, het woord ‘onafhankelijkheid’ werd vermeden, de
non-codperatie opgegeven. Dat laatste bleek een voordeel te zijn. De
vraag: coOperatie of non-codperatie, had in de jaren 20 verdeeldheid
gewekt in anti-gouvernementele kringen — voor die verdeeldheid was
nu geen reden meer. ’

Voordat wij nu gaan schrijven over de twee nieuwe groeperingen die
wij in de vorige paragraaf al noemden: de Parindra en de Gerindo, lijkt
het ons nuttig, er op te wijzen dat hun activiteit ingebed werd in een
veel breder, in zijn strekking anti-gouvernementeel streven dat in de
loop van de jaren ’30 op allerlei wijzen in de inheemse wereld tot uiting
kwam. Het Islamietisch reveil, dat wij in het vorige hoofdstuk memo-
reerden, tekende zich steeds duidelijker af — wij herinneren er aan dat
het na het grote protest van alle Islamietische organisaties tegen het
voorlopig ontwerp voor een huwelijks-ordonnantie, in september ’37
voor de eerste maal tot de vorming kwam van een lichaam dat al die
organisaties overkoepelde: de Madjilisoel Islamil a’laa Indonesia (de Hoge
Islamietische Raad van Indonesié), oftewel de Miai; het gecombineerd
ledental van de daarbij aangesloten organisaties zou in ’41 de vierhon-
derdduizend overschrijden. Elke bestaande Islamietische organisatie
toonde in de jaren 30 een opmerkelijke groei; dat gold zowel voor de
modernistische Mohammadijah als voor de conservatieve Nahdat ‘al Oe-
lama. In de inheemse samenleving als geheel won de georganiseerde Islam
dus aan kracht.

Opmerkelijk was voorts dat het aantal organisaties van inheemse
jongeren en van inheemse vrouwen toenam en dat steeds meer inheemse
vakbonden werden opgericht. Geen van die organisaties voerde een tegen
het gouvernement gerichte actie — alle droegen bij tot de politieke
bewustwording van hun leden; anders gezegd: de politieke voorhoede
die vroeg of laat nieuwe vérgaande eisen aan het gouvernement zou
stellen, kreeg een steeds bredere achterban.

Opmerkelijk was tenslotte dat binnen de twee veruit grootste groepen
van Vreemde Oosterlingen: de Chinezen en de Arabieren, stromingen
naar voren kwamen die zich solidair verklaarden met het Indonesisch
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