
DE INDISCHE CHINEZEN EN DE POLITIEK

Po telkens naar voren gebrachte standpunt dat voor de Indische Chinezen
maar één land van belang was: China. Kan wekte dan ook grote ergernis
toen in 'r8 bekend werd dat hij en een tweede Indische Chinees (de
'luitenant der Chinezen' op het eiland Banka) zich hadden laten benoe-
men tot lid van de Volksraad.

In de loop van de jaren '20 werd het politieke beeld dat de Indisch-
Chinese volksgroep bood, nog gecompliceerder. Er kwam een kleine
linkervleugel (de PKI had een aantal Indisch-Chinese aanhangers, de
meesten zonen van rijke Chinezen, en onder de groepen communisten
die begin '28 naar Boven-Digoel werden gedeporteerd, bevonden zich
acht mannelijke Indische Chinezen) - er kwam óók een groep die
aansluiting zocht bij het Indonesisch nationalisme. Kan en andere ver-
mogenden wezen dat nationalisme af - zij hadden onder het Nederlandse
bewind fortuin gemaakt en wensten tot in een verre toekomst door dat
bewind beschermd te worden. In '28 richtten zij in Semarang het Chinees
Verbond in Nederlands-Indië op, de Chung Hwa Hui; het was typisch
een organisatie van de gevestigde Indisch-Chinese maatschappelijke elite
('recente' Chinezen mochten er wel lid van worden maar hadden er geen
stemrecht in) - de groep van het verbond werd naar de luxueuze Ame-
rikaanse auto's waarvan de voormannen gebruik plachten te maken, door
minder bemiddelde Chinezen veelal als 'de Packard-groep' aangeduid.

In de jaren '20 behoorden de Indische Chinezen die mèt Kan in de
Volksraad kwamen (hijzelf werd telkens door het gouvernement, waar-
mee hij op uitstekende voet stond, herbenoemd.'), tot de behoudenden.
Toen de Volksraad eind '27 moest stemmen over de wenselijkheid van
een inheemse 'meerderheid', stemden de twee Indische Chinezen die op
voordracht van de Nederlands-Indische Politiek-Economische Bond wa-
ren benoemd, tegen - Kan en twee anderen die als partijlozen benoemd
waren, wilden bij de inheemse bevolkingsmeerderheid geen extra weer-
stand wekken, maar het ging hun te ver, hun stem aan het voorstel te
geven; zij kozen een simpele oplossing: voordat de stemming plaatsvond,
verlieten zij de zittingzaal.

Bij de Indisch-Chinese groep als geheel bleef het gevoel van verbon-
denheid met China in de jaren '20 bestaan - de Chinese regering gaf zich
trouwens moeite om dat gevoel te versterken, o.m. door het naar Indië
zenden van Chinees-nationalistische leerkrachten die aan de eigen scho-

1 Het was zijn villa in Bandoeng waarin gouverneur-generaal van Starkenborgh na
zijn vertrek uit Batavia, eind februari '42, in eerste instantie.zijn intrek nam.

439


