‘PARINDRA’ EN ‘GERINDO’

en mr. Amir Sjarifoeddin; die laatste, over wie wij vooral in het slot-
hoofdstuk van dit deel meer te schrijven hebben, was een in 1907 in
Medan geboren Batak die in Nederland een gymnasium had doorlopen,
als student aan de Rechtshogeschool te Batavia al politiek actief was
geweest en in '33 tot anderhalf jaar gevangenisstraf was veroordeeld
wegens overtreding van artikel 153 bis.!

Uiteraard kwam de Gerindo in het staatkundig gedeelte van haar
program niet voor de onafhankelijkheid van Indonesié op (dat zou
onmiddellijk tot een verbod hebben geleid) — zij eiste autonomie voor
Indié binnen het geheel van het koninkrijk en drong aan op de vorming
van een volwaardig parlement, d.w.z. een parlement dat, anders dan de
Volksraad, zeggenschap zou hebben over het gouvernement en zou
worden samengesteld op grond van algemene verkiezingen, hetgeen
natuurlijk een overweldigende inheemse meerderheid zou opleveren.
Wat dan?

Onmiddellijk na de oprichting van de Gerindo werd Yamin door de
PID op dat punt verhoord. Hij verklaarde toen, aldus een eind "39 door
de PID opgesteld, uitgebreid rapport over de nationalistische beweging,
‘dat de door de Gerindo geformuleerde doelstelling ruimer was gekozen
dan die van de Partindo’ (zij had eertijds onafhankelijkheid geéist),

' Sjarifoeddin was in '33 door de gouverneur van West-Java in een brief aan de
procureur-generaal aangeduid als ‘een extremist in hart en nieren; met een krachtige
overtuiging . . . karaktervast . . . een geboren leider, een gevaarlijk agitator.” (brief d.d.
10 nov. 1933 in Kwantes, dl. IV, p. 171) De gouverneur had zijn internering voorge-
steld, maar de Jonge had het voldoende geacht, Sjarifoeddin na zijn vrijlating uit
gevangenschap te waarschuwen dat hij, maakte hij zich weer aan verboden actie
schuldig, geinterneerd zou worden.

Volgens een Indonesisch persbericht verklaarde Sjarifoeddin in augustus 1948 op
een communistische bijeenkomst dat hij van 35 af zou zijn opgetreden als de geheime
leider van de PKI, de Indonesische communistische partij. De Franse historicus Jacques
Leclerc heeft het evenwel in 1981 waarschijnlijk gemaakt dat daar in werkelijkheid
geen sprake van is geweest. Het staat niet vast dat Sjarifoeddin de bedoelde verklaring
inderdaad heeft afgelegd en als dat wel zo is, moet zij vermoedelijk gezien worden
als een poging van de pas naar Indonesié teruggekeerde communistische voorman
Moesso om aan te tonen dat er van een continue leiding van de PKI sprake was
geweest. Volgens Leclerc heeft Sjarifoeddin pas op het moment dat hij illegaal ging
werken, d.w.z. in de begintijd van de Japanse bezetting, duidelijk aansluiting gekregen
bij de toen zeer kleine PKI — hij stond met haar toen wel al enige tijd in contact
omdat hij binnen de Gerindo een enthousiast voorstander was van de Volksfront-
gedachte. (Jacques Leclerc: ‘Amir Sjarifoeddin et le communisme indonésien’ in Histoire de
I’Asie du Sud-Est (1981), p. 223 e.v.)
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