THAMRIN

Toen in de loop van ’37 in inheemse kringen beduchtheid rees dat de
petitie-Soetardjo, hoewel in september ’36 door de Volksraad aangeno-
men, zou worden afgewezen, werd door Soetardjo en anderen besloten,
publieke actie te gaan voeren ter ondersteuning van de petitie. Er werd
een comité opgericht waarvan Soetardjo voorzitter werd en hadji Agoes
Salim een van de leden. Salim had evenwel in de tweede helft van de
jaren ’20 grote weerstanden gewekt doordat hij in die tijd, waarin de
inheemse politieke actie nog in het teken stond van de non-coéperatie,
samenwerking met het gouvernement had bepleit. Zijn prominente plaats
was een van de redenen waarom de actie van het comité niet recht van
de grond kwam; een tweede was dat de Parindra, die in de Volksraad
tegen de petitie had gestemd, samenwerking met het comité afwees
— hetzelfde deden, gelijk reeds vermeld, de Gerindo en de Partai Sarekat
Islam Indonesia. Een actie om handtekeningen ten gunste van de petitie te
verzamelen werd geen succes. ‘Unused to this form of political action and no
doubt afraid of committing themselves to paper’ (men kon beter de PID geen
gegevens verschaffen!) ‘people failed to sign’, aldus de Australische historica
Susan Abeyasekere.! Met dat al was er nu een comité waarin alle groe-
peringen samenwerkten die zich in de Volksraad ten gunste van de
petitie-Soetardjo hadden uitgesproken: de twee verenigingen van in-
heemse bestuursambtenaren, de inheemse katholieke partij (de PPKI),
de Pasoendan en de Persatoean Minahassa; een eigen groepering van hadji
Agoes Salim, een nieuwe groepering van Indonesische studenten en de
DPersatoean Arab Indonesia sloten zich bij het comité aan.

Begin ’39 nu (de petitie-Soetardjo was bij koninklijk besluit afgewe-
zen) achtte Thamrin, fractieleider van de Parindra, het moment gekomen
om een bredere samenwerking op touw te zetten. Hij volgde in die tijd
met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in Europa waar de intocht van
de Duitse troepen in Sudetenland, begin oktober ’38, geen ontspanning
had gebracht. Brak een nieuwe oorlog uit, dan zou Nederland daarin
betrokken kunnen worden. Wat zou dan het lot van Nederlands-Indié
zijn? Zou Nederland delen daarvan moeten afstaan of zou het onder
Japanse invloed komen? Het leek Thamrin meer en meer wenselijk dat
een vast contact tot stand kwam tussen de belangrijkste inheemse poli-
tieke groeperingen, zulks ook om gemeenschappelijk meer pressie uit te
oefenen op het gouvernement. Toen hij zijn denkbeelden op 18 maart
’39 in Soerakarta voorlegde aan het hoofdbestuur van de Parindra, kon

! S. Abeyasekere: ‘ The Sutardjo Petition’ in Geld en geweten, dl. II, p. 161.
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