
TWEE BEWOGEN DECENNIA

Britse consul-general in Indië een mate van medewerking ontving die de
officiële Britse instanties in Nederland niet kregen. Men bedenke daarbij
dat van Nederland uit de gehele overzeese handel door de Brits-Franse
blokkade ernstig werd belemmerd (in Nederlandse handelskringen en
bij de regering wekte dat een stevige irritatie), terwijl de overzeese handel
van Nederlands-Indië uit slechts hinder ondervond bij de handel met
Europa. Transporren naar andere werelddelen werden door de Britten en
Fransen niet gecontroleerd omdat zij het personeel niet hadden voor het
bemannen van controleposten - daar was o.m. het gevolg van dat Indië
in de neutraliteitsperiode aan Duitsland nog aanzienlijke hoeveelheden
rupber en tin leverde die via de Transsiberische spoorweg, d.w.z. dwars
door de Sowjet-Unie (Hitler en Stalin hadden kort voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog een bondgenootschap gesloten), werden
getransporteerd ~ voor die leveranties waren aan de Duitse regering
geheime kredieten verschaft door de. Nederlandse die, zo drukten wij
het in deel 2 (Neutraal) uit, voortdurend laveerde tussen de Scylla van
de Duitse en de Charybdis van de Geallieerde oorlogvoering.

Afgezien van de leveranties via de Sowjet-Unie konden uit Indië geen
grondstoffen en voedingsmiddelen meer aan Duitsland geleverd worden:
de algemene doorvoer uit Nederland naar Duitsland werd tot een tiende
gereduceerd. Verschepingen naar Nederland konden, zij het met vertra-
ging, doorgaan - de Nederlandse regering kocht in Indië grote hoeveel-
heden rubber, tin, suiker, mais, sojabonen, kapok, huiden en diverse
palmproducten in. Onder toezicht van het gouvernement, dat daarbij
beschikte over de nieuwe lichamen die in de crisisjaren waren opgericht,
pasten de Indische handelsfirma's zich aan de gewijzigde omstandigheden
aan - men leerde de positie van Nederland aanvaarden dat als kleine
neutrale staat mèt Zwitserland, België, Luxemburg, Denemarken, Zwe-
den en Noorwegen gelegen was in een gebied waar de grote botsing
tussen de oorlogvoerende mogendheden op zich liet wachten.

*

Op 9 april '40 sloeg Duitsland toe: volledig onverwacht kwam het nieuws
dat heel Denemarken door de Wehrmacht was bezet, dat dit land zich
vrijwel zonder slag of stoot had overgegeven, dat de Wehrmacht er ook
in was geslaagd, troepen aan land te zetten in de voornaamste havens van
Noorwegen, van de hoofdstad Oslo tot in het ver noordelijk gelegen
Narvik, en dat Vidkun Quisling, de leider van een kleine Noorse natio-
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