
ANGST VOOR EEN 'VIJFDE COLONNE'

naai-socialistische partij, Nasjonal Samling, was gaan optreden als Noor-
wegens minister-president. Verbijsterende berichten! In Denemarken en
Noorwegen zelf deden zij de overtuiging ontstaan dat het onbegrijpelijk-
snelle succes van de Wehrmacht niet met normale milltaire middelen was
behaald maar het gevolg was geweest van geheime agenten die in die
twee Scandinavische staten gewroet hadden: Duitsers en daarnaast Denen
en Noren die zich met het Duitse Rijk verbonden hadden. Men repte
van valse orders, van doorgesneden verbindingskabels, van saboterende
officieren, van Duitse soldaten en Duitse wapens die tevoren binnenge-
smokkeld waren, van Duitse vissers, handelsreizigers en toeristen, die
druk als spionnen gefungeerd hadden, kortom: de bliksemsnelle vero-
vering van twee landen leek in de eerste plaats gevolg van het sinister
optreden van een 'Vijfde Colonne'. Die term was in de herfst van '36
tijdens de Spaanse burgeroorlog geboren en vooral in '38 hadden zich
gebeurtenissen voorgedaan die aan 'miljoenen mensen de overtuiging
hadden geschonken dat aan de expansie van het Derde Rijk gewroet ten
grondslag lag: Oostenrijk zou door de verrader Seyss-Inquart in Duitse
handen gespeeld zijn en de Sudeten-Duitsers waren als breekijzer ge-
bruikt op de eenheid van Tsjechoslowakije.

Bestond, zo vroegen sommigen in Europese kring en zo vroeg mede
het gouvernement zich af, ook in Nederlands-Indië het gevaar dat een
Vijfde Colonne ontwrichtend zou optreden? Militair ingrijpen had men
van het verre Duitsland niet te vrezen, maar Japan kon daar wèl toe
overgaan en dat land had in de herfst van '36 het z.g. Anti-Komintem-
verdrag met Duitsland gesloten. Had Japan soms een landing in Indië in
de zin en waren in dat kader wellicht taken toebedeeld aan de in Indië
gevestigde Duitsers en aan Indische NSB'ers? Geruchten gingen de ronde
doen dat een aantal van die Duitsers voornemens was, met steun van
Japan een greep naar de macht te doen. In Batavia bevond zich het Deutsche
Haus (men zou kunnen zeggen: de sociëteit der Duitsers) vlak bij de
bureaus van de Indische omroep, de Nirom - was die ligging opzet?
Voorts had de Duitse firma Siemens &- Halske et een nieuw betonnen
kantoorpand .laten optrekken dat er haast als een fort uitzag - was dit
pand als centrum gedacht voor militaire acties? Vragen als deze gingen
veel Europeanen kwellen en de daardoor ontstane nervositeit liet het
gouvernement niet onberoerd. Er was al besloten (wij weten n-iet precies
wanneer) om; als Duitsland Nederland zou aanvallen, de negentien
Duitse schepen die bij of kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog
in Indische havens voor anker waren g~gaan, op slag te bezetten en alle
mannelijke Duitsers van zeventien jaar of ouder te interneren - nu
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