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'De internarionaal-politieke status van dit gebied (blijft) dezelfde als voorheen.
Het hier gevestigd gezag is bereid en in staat, op de bestaande voet het bewind
te blijven voeren en te blijven waken over dit rechtsgebied, zo te land als ter zee.
Hulp daartoe van buiten zal, van welke zijde ook geboden, als onwelkom worden
afgewezen."

Die laatste zin was bedoeld als een geruststelling: een geruststelling
voor het Britse Rijk, Frankrijk en de Verenigde Staten dat Nederlands-
Indië met het met Duitsland verbonden Japan geen speciale biridingen
zou aangaan, een geruststelling voor Japan dat Nederlands-Indië zoda-
nige bindingen niet zou aangaan met Britten, Fransen of Amerikanen.
Van de vier grote mogendheden die belangen hadden in het gebied van
de Indische en de Stille Oceaan, namen nog maar twee aan de Tweede
Wereldoorlog deel: het Britse Rijk en Frankrijk. Hoe zich de verhouding
tussen hen en Japan zou ontwikkelen en vooralook of de geleidelijk
oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Japan bezworen
konden worden, vermocht van Starkenborgh niet te voorzien maar hij
wenste in de lente van '40 Nederlands-Indië zo enigszins mogelijk buiten
een oorlog te houden die zich tot het Verre Oosten zou hebben uitgebreid
- wetend hoe zwak Indië's militaire krachten waren en beseffend dat hij
op de werkelijke loyaliteit van de grote massa der inheemse bevolking,
laat staan van haar politieke voormannen, niet mocht rekenen, vreesde
hij dat zulk een uitbreiding van de strijd grote gevaren zou inhouden
voor het behoud van Nederlands-Indië als deel van het koninkrijk.

*
Al in de neutraliteitsperiode had Japan duidelijk gemaakt dat het wenste
te profiteren van het feit dat het koninkrijk der Nederlanden in Europa
in een gevaarlijke en dus zwakkere positie was komen te verkeren. Begin
februari '40 had de Japanse gezant in Den Haag een nota aan de Neder-
landse regering overhandigd waarin er op aangedrongen was dat de
handel tussen Japan en Nederlands-Indië belangrijk zou worden uitge-
breid, dat meer Japanners tot Indië zouden worden toegelaten (er woon-

, Men vindt precies dezelfde formulering in de proclamatie die de gouverneur van
Curaçao (d.w.z.van de Nederlandse Antillen), G. J. J. Wouters, op 10 mei uitvaardigde
- wij houden het voor waarschijnlijk dat de passage in Den Haag opgesteld is en dat
zij het gevolg is geweest van een Japanse en een Amerikaanse verklaring waarop wij
aan het slot van het volgende hoofdstuk terugkomen.


