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den er ca. achtduizend), dat meer japanse ondernemingen verlof zouden
krijgen zich in Indië te vestigen en dat de pers in Indië weerhouden zou
worden, in anti-japanse geest te schrijven. Was dat een volledige op-
somming van japans wensen? ja, misschien van die welke de japanse
regering begin 'aomet kans op succes naar voren meende te kunnen
brengen, maar zowel in Den Haag als in Batavia was bekend dat er in
japan invloedrijke kringen waren die heel veel verder wilden gaan. Die
kringen zagen japan oftewel Nippon ('het land van de rijzende zon') als
de macht die geheel Oost-Azië diende te herordenen en daar een eigen,
zoveel mogelijk autarkisch systeem moest vestigen waarin Nederlands-
Indië zou optreden als voorname leverancier van industriële grondstoffen
en voedingsmiddelen. De inzet, 10 mei' 40, van het grote Duitse offensief
in West-Europa liet die kringen niet onberoerd. Op de r j de (de dag
waarop koningin Wilhelmina en het kabinet-de Geer naar Engeland
overstaken) lichtte de Duitse ambassadeur in Tokio, Eugen Ott, die
uitnemende verbindingen had met officieren van het japanse leger en
van de japanse vloot, het Auswärtige Amt in dat weliswaar de japanse
marinestaf vertrouwde dat het Britse Rijk (en Frankrijk) alsmede de
Verenigde Staten de status quo van Nederlands-Indië zouden eerbiedigen
zodat japan hetzelfde zou kunnen doen, maar, aldus Ott,

'entgegen diesem Standpunkt der Marineleitung uertreten. aktivistische Kreise Armee und
Marine die Auffassung,japan laufe bei Festhalten an der Politik des 'Status quo' Gefahr,
[eine] geschichtlick einma!ige Chance Zl-I verpassen' 1 -

en wie de japanse politiek in de jaren '30 had gevolgd, wist dat het die
'aktivistische Kreise' waren geweest die op beslissende momenten japans
aggressief beleid hadden bepaald. .

In de situatie die door Duitslands aanval op Nederland geschapen was,
had Nederlands-Indië, zoals ook voordien het geval was geweest, noch
van het Britse Rijk óf Frankrijk, noch ook van de Verenigde Staten iets
te duchten - het gevaar kwam slechts van één kant: die van japan.

1 Telegram, 13 mei 1940, van de Duitse ambassadeur te Tokio aan het Auswärtige Amt
(FOjSD, 84 5P).


