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'Nippon'

Op de zçste april 1942, ruim zes weken na de capitulatie van Kalidjati,
werd in Japan en in alle door Japan bezette gebieden de een-en-veertigste
verjaardag gevierd van Japans keizer, Hirohito. Hij was de enige Japanner
wiens geboortedatum van betekenis werd geacht - voor zijn onderdanen
golden andere regels. Bij hen werd er van uitgegaan dat zij op 1 januari
telkens een jaar ouder waren geworden en voorzover er aan de persoon
gebonden feestelijkheden waren (zij vonden slechts voor de jeugd plaats),
droegen deze een collectief karakter.' Slechts de keizer had een persoon-
lijke verjaardag: een nationale feestdag die een sterk religieuze inslag
had.

Op die zoste april '42 vonden voor de eerste mailI in heel Indië
bijeenkomsten plaats die door de Japanse bezetter waren georganiseerd;
deze had voorgeschreven dat de Japanse vlag, 'de zonnevlag', van elk
huis moest wapperen, en wat de verjaardag van de keizer betekende voor
de Japanners en diende te betekenen voor de bevolking van de Indische
archipel, werd uiteengezet in radioteksten en in beschouwingen in d~ in
Indië gepubliceerde dagbladen, alle door Japanners geschreven - die
welke verschenen in het Soerabaiaas Handelsblad, behoorden tot de meest
typerende. In een hoofdartikel werd in dit blad uiteengezet dat de Tenno,
de keizer van het Land van de Rijzende Zon (Nippon), aan alle aardbe-
woners zijn gunsten schonk en dat Indië daarin zou delen:

'Heel het eiland Java krijgt een nieuw licht, een nieuw schijnsel dat welvaart
zal brengen. Hand in hand staan wij met het eigenlijke volk van deze landen
teneinde te streven naar welvaart ... Geen moeite zalons daarvoor te veel zijn,
wij stropen onze mouwen op, wij baden in ons zweet, alles órn de welvaart van
dit volk te bevorderen.

De stemmen welke men in elke stad kan beluisteren ... , komen recht uit het
hart en dat hart jubelt over de komst van het nieuwe leven.

Te oordelen naar het doen en laten der bevolking, blijkt op deze verjaardag

1 De j de maart was de feestdag van alle meisjes, de yde mei die van alle jongens, de
t yde november die van de gehele jeugd.


