‘NIPPON’

van Tenno Heika', dat allen deze gebeurtenissen met vreugde begroeten en
gezamenlijk bidden dat Tenno Heika een lang leven beschoren moge zijn.’

Wat de betekenis van de figuur van de Japanse keizer was, werd in
aan het hoofdartikel toegevoegde, meer didactische beschouwingen uit-
eengezet. Japans geschiedenis was, zo las men daarin, 2602 jaar geleden
(in het jaar 660 v66r Christus dus) begonnen. Sindsdien had Japan telkens
maar één heerser gekend, de Tenno, ‘geen andere godheid’ was er geweest,
‘geen verdeeldheid, geen strijd om de macht’, en al die Tenno’s hadden
tot een-en-dezelfde dynastie behoord. Haar oorsprong lag bij de Zon-
negodin die aan de eerste Tenno drie ‘heilige schatten’ had geschonken:
dapperheid, wijsheid en deugdzaamheid. Hirohito, de honderdvier-en-
twintigste Tenno, had die drie schatten door overerving verworven. Hoe
was de verhouding tussen hem en zijn volk? Zij was, zoals zij steeds
tussen keizer en onderdanen was geweest, een van volmaakte harmonie:

‘Tenno Heika neemt het volk in Zijn bescherming en het volk is Tenno Heika
trouw tot in de dood. Tenno Heika beschouwt het volk als Zijn kind en het volk
ziet in Hem een vader. Van oudsher is het voor het volk een eer om voor Tenno
Heika te sterven, het gewicht van hun leven ten dienste van Tenno Heika is lichter
dan een veertje.’

Deze met dapperheid, wijsheid en deugdzaamheid begiftigde keizer
was, zo werd verder uiteengezet, bij uitstek menslievend: niets anders
begeerde hij en streefde hij na dan het heil der mensheid; op de dag
waarop Japan ten aanval was getogen, 8 december ’41, had hij ‘het Grote
Woord’ gesproken, ‘dat de wereld naar de weg van de vrede moet worden
geleid’, welnu:

‘Tenno Herka heeft medelijden met de gehele mensheid die steeds in vertroe-
beling, d.w.z. op oorlogsvoet, leeft en Tenno Heika wil klaarheid in die troebelheid
brengen. Wat Tenno Heika wil is de werkelijke Wereldvrede . . . Een volmaakte
vrede moet de mensheid geschonken worden: Dit Goddelijke Woord van Tenno
Heika brengt ontroering teweeg in de van eerbied vervulde gemoederen van het
gehele Japanse volk. Dat volk stort tranen van blijdschap; het eerbiedigt de
Goddelijke Wil van Tenno Heika en het is opgestaan voor de Heilige Oorlog.’

Een keizer dus van Goddelijke oorsprong, Vader van zijn volk, die
krachtens zijn Goddelijke Wil een Heilige Oorlog had aanvaard met de

! Heika kan men vertalen met ‘Zijne Majesteit’.
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