EERSTE JAPANSE CONTACTEN MET EUROPA

maakt. Zij werden gebruikt toen in 1592 een grote poging werd onder-
nomen om Korea te veroveren, maar de Koreanen wisten zich met steun
van de Chinezen te handhaven. Toen de Japanners zich na zes jaar uit
een goeddeels verwoest land moesten terugtrekken, was bij de Koreanen
een haat jegens hen ontstaan die van generatie op generatie zou worden
overgedragen.

Evenals elders in Azié het geval was, werden de Portugese handelaren
in Japan spoedig gevolgd door missionarissen: Jezuieten. Dezen kregen
van de Sjogoen, die in die tijd in strijd gewikkeld was met enkele
Boeddhistische secten, verlof het Christendom te prediken en van een
bevolking van vijftien tot twintig miljoen zielen wisten zij, later ge-
steund door van de Philippijnen aangekomen Spaanse Franciscanen en
Dominicanen, ca. driehonderdduizend Japanners te bekeren; het meeste
succes hadden zij in het gebied van de voor de handel met Europa
belangrijkste haven, Nagasaki (zie kaart VIII op pag. 468).

De eerste berichten omtrent Japan werden naar de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden overgebracht door Jan Huygen van Lin-
schoten en een tweede Nederlandse zeeman die in dienst van de Portu-
gezen had gevaren. In 1598, drie jaar nadat Cornelis de Houtman scheep
was gegaan naar Indié, werden vijf schepen uitgezonden, teneinde om
Zuid-Amerika heen koers te zetten naar Japan. Slechts één van die vijf
wist na twee jaar zwalken Japan te bereiken; van de bijna vijfthonderd
mannen die de Republiek hadden verlaten, waren toen nog maar vier-
en-twintig, onder hen één Engelsman, in leven en van die vier-en-.
twintig bezweken er nog drie daags na aankomst. Twintig Nederlanders
konden via Nagasaki Japan verlaten, de meesten pas na enkele jaren, de
Engelsman bleef, trouwde met een Japanse en kreeg een landgoed
toegewezen.

Toen nu, gehoord de door die vrijgelaten Nederlanders overgebrachte
berichten, door de Oost-Indische Compagnie in 1609 een handelspost in
Japan werd gevestigd, werd het ontstaan van vaste relaties bevorderd
door het feit dat Japan een krachtige Sjogoen had: de eerste uit het geslacht
der Tokoegawa’s dat; van vader op zoon, meer dan twechonderdvijftig
jaar lang hetzij feitelijk, hetzij formeel (in dat laatste geval trad een soort
Grootvizier namens de Sjogoen op) het centrale gezag zou uitoefenen,
zulks van een nieuwe hoofdstad uit: Edo (zie kaart VIII), gelegen in het
rijkste landbouwgebied.

De Tokoegawa-Sjogoen’s ontpopten zich vrij spoedig als tegenstanders
van het Christendom, mogelijkerwijs omdat verscheidenen van hun
vroegere rivalen, daimio’s dus, katholiek waren geworden. In 1614 werd
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