
DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE EN JAPAN.

per edict bepaald dat alle missionarissen en andere priesters Japan moes-
ten verlaten, dat alle kerken moesten worden afgebroken en alle bekeerde
Japanners hun nieuwe godsdienst moesten afzweren. Het edict werd
slechts gedeeltelijk uitgevoerd, wèl nam de druk op de katholieken toe
en in 1637 kwamen zij op een bij Nagasaki gelegen schiereiland in
opstand tegen het gezag van de Sjogoen. Er ontstond een godsdienstoorlog
(alle Japanse katholieken die hun geloof trouw wilden blijven, werden
nu afgemaakt) en die worsteling werd door de opstandelingen verloren
- hun laatste vesting werd met geschut van de Compagnie beschoten;
conform het Boesjido, de erecode van de' samoerai, pleegden de laatste
opstandelingen collectief zelfmoord. Het gebeuren versterkte bij de
heersende Sjogoen de wens om buitenlandse invloeden uit Japan te weren;
zo wilde hij ook voorkomen dat de zuidelijke z.g. 'Buiten-daimio's', d.w.z.
zijn leenmannen op het eiland Kioesjoe en het aangrenzende deel van
Honsjoe (de delen van Japan van waaruit de handelsrelaties met de rest
van Azië en met Europa werden onderhouden) te machtig zouden wor-
den. Vrijwel geheel werd Japan nu afgesloten van de buitenwereld:
Japanners die zich elders hadden gevestigd, sommigen in Batavia, moes-
ten naar hun land terugkeren I, op straffe des doods werd een ieder
verboden Japan te verlaten, alle voor de grote vaart geschikte schepen
werden vernietigd en alle handelsrelaties met de buitenwereld werden
afgebroken met slechts twee uitzonderingen: Chinezen en Nederlanders
kregen elk één handelspost; die van de Nederlanders werd gevestigd op
het vlak voor Nagasaki gelegen, kunstmatige eilandje Desjima, waar
voordien een Portugese post was geweest. Daar mocht de Oost-Indische
Compagnie in 1641 een factorij stichten die zij tot het einde van de
achttiende eeuw behield en die nadien ook in de negentiende in stand
bleef." Zo was Nederland onder de Tokoegawa-Sjogoen's Japans enige

1 Jan Pieterszoon Co en gebruikte Japanners als beroepsmilitairen en was zeer over
hen tevreden; hij noemde hen 'lammeren in eygen lant, maar bycans duyvelen
daarbuyten' en een van zijn ondergeschikten schreef: "t Zijn dappere krijgslieden
... Zullen niet ligt wijken of op de vlugt slaan, wijl zij zig liever doodvegten ... In
hunne woorden en handelingen zijn zij zedig en beschaafd, maar daarbij ook onmee-
dogende en wreed'. Aan een predikant te Batavia viel de leergierigheid der Japanners
op: 'Zij willen van alle dingen reden ende bescheyt hebben.' (Aangehaald door J. W.·
Stapel in Van vriend tot vijand. De betrekkingen tussen Nederlands-Indië en japan (1945),
p. 15-16). 2 Meestal voeren jaarlijks vier of vijf schepen van de Compagnie naar
Desjima, brachten er waren uit Europa en het gehele Aziatische handelsgebied van de
Compagnie heen en namen vooral goud, zilver en koper mee terug. Diende men de
Compagnie op Desjima, dan bracht zulks het voordeel met zich mee dat men naast
de Compagnie-handel een eigen handel kon bedrijven maar het bestaan was er


