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schakel met wat Europa voortbracht - voortbracht aanvankelijk louter op
materieel gebied, want twee generaties lang mochten via Desjima geen
boeken in Japan worden ingevoerd.

In het afgesloten land kwam nu het feodalisme tot volle ontplooiing.
Sterker nog dan vroeger ontstond een hiërarchische samenleving, berus-
tend op de arbeid van landbouwers, vissers en handwerkers. Gedwongen
afdracht van een deel van de oogsten en van de visvangsten alsmede
zware herendiensten maakten het elke daimio mogelijk, op zijn kasteel
in zekere staatsie te leven. Dat die daimio's een permanent gevaar vorm-
den, was de Tokoegawa-Sjogoen's duidelijk. Drie middelen hanteerden
zij om rebellie te voorkomen: ten eerstemochten de daimio's elk maar
één versterkt kasteel bezitten, ten tweede werd wat in elk leengebied
gebeurde, door spionnen van de Sjogoen nauwlettend geobserveerd en
prompt gerapporteerd, en ten derde moest elke daimio persoonlijk de helft
van hetjaar in Edo resideren waar hij bij terugkeer naar zijn leengebied
zijn naaste familieleden als gijzelaars diende achter te laten.

Onder de keizer, de hofadel. de Sjogoen en de daimio's stonden in de
maatschappelijke hiërarchie de samoerai bovenaan.' Op hen volgden de
boeren; op dezen de ambachtslieden; op de ambachtslieden de handela-
ren (met de nek aangezien vooral door de krijgshaftige samoerai); op de
handelaren de veroordeelde misdadigers en de beoefenaren .van enkele
geminachte beroepen als de prostitutie, en op dezen tenslotte de paria's:
beoefenaren van nog sterker geminachte beroepen die volgens het
Boeddhisme als onrein golden, zoals leerlooiers, slagers en lijkbezorgers."

overigens moeilijk. Europese vrouwen werden er niet toegelaten en het contact met
de Japanners was beperkt tot hoge ambtenaren, prostituees en tolken. De Japanse
controle was scherp, vooral waar het het Christendom betrof: bijbels moesten voor
de duur van het verblijf van hun bezitters in verzegelde vaten opgeslagen worden.
Elkjaar moest er een nieuw hoofd van de factorij komen en tot het einde van de l8de
eeuw rustte op deze de verplichting, met een groot gezelschap in draagstoelen een
reis naar het verre Edo te ondernemen teneinde de Sjogoen te huldigen. Heen en terug
duurde die reis bijna een half jaar. In Edo werden telkens kostbare geschenken
aangeboden, maar moest ook via de tolken antwoord gegeven worden op tal van
vragen die van grote nieuwsgierigheid getuigden, vooral op medisch en natuurwe-
tenschappelijk gebied. In de zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw werd
voorts wel geëist dat de hoge bezoekers zouden laten zien hoe zij zich gedroegen als
zij dronken waren; aan dat 'apenspel' kwam in 1726 een einde.

I Samoeraiwaren allen die wapens mochten dragen - de Sjogoen en de daimio's waren
tevens samoerai «Ó, 2 Nog lager stonden de Ainoe's: zij vielen als het ware buiten de
samenleving der Japanners.
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